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YAŞADIĞI DÖNEMLER İÇİNDE insanoğlunun 
dünyayı algıma ve yorumlama şekli sürekli 
değişim göstermiş ve gösteriyor. Doğayla 
verilen mücadeleden inançlara, savaşlardan 
kendi varlığını sorgulamaya kadar giden bir 
süreç bu. Dolayısıyla kavramların anlamlandırılması da bu döngüde farklılıklar 
gösteriyor. Bu kavramlardan biri de “boş 
zaman” Tarihsel perspektifte, bu kavrama 
verilen değer ve anlam farklılaşmış. Boş 
zaman, Antik Yunanda, bir şey yapılmayan 
zaman değil, seçkinlik, derin düşünme, estetik hazlar ve beğeni oluşturma zamanıydı. 
Boş zaman bir ölçüde ruhun arındırılması, 
derin düşünceyle dolu geçirilmesi gereken 
verimli bir zaman olarak görülmüştür. 
Statüsel farkın bulunduğu bu yapıda, alt 
sınıflar çalışmak zorunda olan, üst sınıflar 
da boş vakte sahip olanlardı. Çalışan sınıfın 
varlığı onların boş zamana sahip olmaları- 


nı sağlıyordu. Boş zamana sahip olabilme 
statüsel bir gösterge niteliği taşımıştır ve 
günümüzde de bir ölçüde taşımaktadır. 
Üretim sürecine katılımda ayrılan bireyler 
boş zamana sahip olma ve onu kullanma 
pratiklerinde de ayrılmışlardır. Sanayi 
Devrimi ile birlikte boş zamana verilen 
anlam değişmeye başlar. Bu dönemde 
üretim ve üretime verilen önem, toplumu 
ele geçirmeye başlar, dolayısıyla çalışma 
edimi kutsanan bir değer olur. Bu dönemde, bireyler için çalışmak bir erdem olarak 
sunulmuş, dolayısıyla çalışmamak bir nevi 
onursuzluk olarak lanse edilmiştir. Endüstrileşme zamanla insan emeğini çok daha 
fazla sömüren bir sistem haline gelmiştir. 
Üretim odaklı bu süreçte çalışma süreleri 
insanüstü bir hale gelir. Olumsuz çalışma 
koşullarının gittikçe artması, sendikal 
hareketlerin devreye girmesine ve verilen 
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mücadeleler sonucunda çalışma sürelerinin 
azalmasına, bu alanın düzene sokulmasına 
sebep olur. Tüketim toplumuna gelindiğindeyse çalışma dışında kalan bu zaman dilimi, tüketim hacmini artırıcı bir alan olarak 
ele alınır. Tüketim toplumu, boş zamanın 
serbestliğini ele geçirmiş ve kapitalist 
sistemin işleyiş gücünü artırmıştır. Sistem, 
boş vakti de kâr elde edilebilecek bir süreç 
haline getirir. Burada gerçekleştirilecek 

her türlü faaliyet de kitle iletişim araçları 
tarafından yönlendirilmekte, tüketim edimi 
canlı tutulmaya çalışılmaktadır. 


KITLE İLETİŞİMİ İLE KUŞATILMIŞ BOŞ 
ZAMAN 

Boş zaman üzerine çalışmalar yapan 
Dumazedier, boş zamanı, günlük yaşamın 
ihtiyaçları ve tatsız yükümlülükler dışında 
kalan aktiviteler olarak tanımlar. Türk Dil 
Kurumu'nun Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü boş zamanı, “işçinin çalışma zamanı 
dışında kalan zaman” olarak nitelendirir. 
Kapitalizm, işleyişini sürdürebilmek için 
toplumsal yaşamda her alanı ele geçirir. 
Boş zamanın nasıl değerlendirileceği de 
ekonomik getiri sağlayan alanlar olarak 
sistem tarafından inşa edilmiştir. Çalışan 
kitlelere serbest zamanın verilmesiyle bu 
zamanı kitleler adına organize eden bir 
eğlence sanayinden de söz etmek mümkün 
hale gelmiştir. Boş zaman endüstrileri, 

ev dışı yeme-içme, iletişim ve turizm gibi 
boş zaman harcamalarındaki artıştan 
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yararlanmaya başlar. Horkheimer ve 
Adorno'nun üstünde durduğu nokta, kültür 
endüstrisiyle kitlelere sunulan müzik, 
alışveriş, spor ve eğlence gibi boş zamanın 
değerlendirilmesine yarayan ürünlerin 
toplumda var olan egemen ideolojilerin 
korunmasına ve mevcut ekonomik sistemin 
işlemesine yaradığıdır. 

Sinema, radyo ve televizyon gibi kitle 
iletişim araçları, toplumdaki bireylerin 
serbest zamanlarını geçirirken yararlandıkları birer kültür üreticileri ve yayıcılarıdır. 
Boş zamanı dolduran medya, sunduğu 
içeriklerle yaşam alanlarını ve tüketim 
ideolojisini izler kitleye aktarır. Dolayısıyla 
medya, hem boş zamanı dolduran bir araç 
niteliğindedir hem de boş zamanın nasıl 
değerlendirilmesi gerektiği yönünde bireyleri yönlendirmektedir. Kitle iletişim araçlarının, insanları bilgilendirme görevinin 
yanı sıra sistemin devamlılığını ve işleyişini 
sürdürmesini sağlayacak yayınlarla kitleleri 
yönlendirme gibi bir görevi de vardır. Tutumların oluşturulmasında ve yerleştirilmesinde özellikle televizyon, önemli bir yere 
sahiptir. Hem göze hem kulağa hitap eden 
yapısıyla duyguların harekete geçirilmesi 
çok daha kolay olmaktadır. Bu bakımdan 
televizyonda yayınlanan her türlü program 
algı yönetimi açısından etkilidir. Bu etkinin 
bir sebebi, Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde serbest zaman etkinliklerinin 
büyük bölümünün televizyonun sunduğu 
iletilerle doldurulmasından kaynaklanır. 


Bir diğer sebebi de ev gibi steril bir ortamda, dış etkenlerden bağımsız şekilde bu 
iletilerin alınmasıdır. 

İletilerin genel izleyici kitlesinin anlayacağı şekilde sadeleştirilerek aktarılması 

ve eğlendirici programlara yer vermesi 
televizyonun, çalışma yaşamının stresinden 
kaçmaya çalışan bireyler için bir liman 
niteliği taşımasına sebep olur. Yoğun bir 
çalışma temposunun ardından bireye kalan 
boş zaman için televizyon az maliyetli 
(platform üyelikleri vb.) ve kumanda kullanımı dışında performans gerektirmeyen 
bir araçtır. Bu nedenle en çok vakit, onun 
karşısında geçer. Televizyonun samimi 

ve kendi içinde aktif yapısı bireylerin en 
büyük eğlence kaynağı olmasına sebep 
olur. Günümüzde evlerin hemen hemen 
her odasında bulunması da aile fertlerinin 
bireysel tercihleri doğrultusunda program 
seçimi yapmalarını kolaylaştırır. Televizyonun evimizde ve hayatımızda kapladığı alan 
gün geçtikçe artar. İşin en çarpıcı yanı bu 
oran arttıkça bireylerin gerçek dünyayı algılamalarının televizyon içerikleri ekseninde 
gelişmesidir. 

Özellikle televizyon dizileri, bireylerin 
monoton yaşamlarına hareket katan en 
önemli programlar olarak karşımıza çıkar. 
Günlük yaşam pratiklerinin konu edildiği 
savından yola çıkan dizilerin olay örgüleriyse bu yaklaşımdan epey uzaktır. Diziler 
dramatik yapıları, oyuncuları, mekânları 
ve sunulan yaşam tarzlarıyla izleyicisinin 


kendinden bir parça gördüğü “empati” ya 
da düş gücünü harekete geçiren “öykünme” 
mekanizmalarının çalıştırılmasına sebep 
olur. Bu etki gücü, dizilerin belirli yaşam 
kalıplarını sunmalarına ve dolayısıyla boş 
zamanın nasıl idealize edilerek geçirilmesi 
gerektiğinin kodlanmasını sağlar. Dizilerde 
idealize edilerek sunulan yaşam pratiklerinde, iş ve çalışma yaşamına az yer verilmesi 
dizi süresince kahramanların oldukça 

fazla “boş zaman'a sahip oldukları algısını güçlendirir. Var olan bu boş zamanın 
değerlendirilmesine yönelik faaliyetler, 
yemek-içmek, alışveriş yapmak, dinlenmek, 
dernek vb. organizasyonları düzenlemek 
veya bunlara katılmak, bedensel bakıma 
vakit ayırmak, spor yapmak, eğlenmek, tatil 
yapmak vb. şeklinde izler kitleye diziler 
aracılığıyla sıklıkla sunulur. Dizilerde, olay 
örgüleri değişse de boş zaman pratikleri 
çok fazla değişim göstermez. Tüketim 
toplumunda, televizyon dizileri aracılığıyla 
boş zamanın denetimi ve yönlendirilmesi 
sağlanmaktadır diyebiliriz. 


DİZİLERLE YÜCELTİLEN BOŞ ZAMAN 


Ülkemizde yaz döneminde televizyonlarımızda yayınlanmakta olan dizilere 
baktığımızda, hemen hemen hepsinde boş 
zaman faaliyetlerine dramatik anlatı yapısı 
içinde geniş yer verildiği ve olay örgülerinin bu boş zaman aktivitelerinin etrafında 
işlendiği söylenebilir. İzler kitle tarafından 
rol model alınan ana karakterlerin mesleki konumlandırmaları içinde bulunulan 
ekonomik güçle paralellik göstermektedir. 
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Bu paralellik beraberinde gündelik hayat 
içinde boş zaman kavramını da şekillendirir. Ateşböceği, Deli Gönül, Şevkat Yerimdar, 
No:309, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerde ana 
karakterler için çizilen hikâyeler ekonomik 
farklılıklar üstünden kurgulanmıştır. Bu 
farklılığı vurgulamak için çalışma hayatı dizideki üst sınıf için beyin gücü adı 
altında holdingler, toplantılar vb. üstünden 
görselleştirilirken alt sınıf için beden gücü 
kullanımına dair aktarımlar sözkonusudur. 
Çalışma hayatı dışında kalan boş zamana 
dair sunulan iletiler de bu bağlamda değişiklik gösterir. 

Karakterler arasındaki ekonomik çatışmanın gösterilmesinde ana etmen, gerçekleştirilen boş zaman faaliyetleridir. Ekonomik 
gücü yüksek olan karakterler, şık restoranlarda yemek yerken ya da lüks mekânlarda 
eğlenirken betimlenmekte, olay örgüsünde 
farklılığı temsil eden diğer ana karakterlerse mahalle kahvesinde otururken, komşularıyla evde vakit geçirirken ya da toplu 
taşıma araçlarını kullanırken gösterilmektedir. Üst sınıf, çalıştırdığı elemanlarla boş 
zamanı değişik faaliyetlerle değerlendirme 
hakkına sahip olurken alt sınıf için boş 
zaman kavramı işsizlik ve katma değersiz bir zaman dilimi olarak aktarılır. Boş 
zaman aktivitelerinin izleyiciyi hikâyeye 
odaklamada ana etmen olduğu bu dizilerde, mesleki tanımlamalar sadece görünüm 
kodlarıyla sınırlandırılır. Olay örgülerinin 
işleyişi ve devamlılığı için boş zaman faaliyetlerine gereksinim duyulur. Tüm bunlar, 
aynı zamanda izler kitleyi idealleştirilen 


boş zaman faaliyetlerine de yönlendirme 
işlevi görür. Üst sınıfa dair sunulan iletiler 
nerede nasıl eğlenilmesi, hangi spor dallarıyla uğraşılması, kılık kıyafet, aksesuar ve 
araç tercihi üstünden kodlanır ve öykünme 
mekanizmasıyla işleyişe geçerek ekonomik 
sistemin döngüsüne katkıda bulunur. 
Aslında en önemli soru; izleyicinin gündelik hayatını şekillendirirken rol model 
aldığı dizi karakterlerini çalışma hayatından ziyade eğlenirken, yemek yerken, 
alışveriş yaparken ya da sportif faaliyetler 
içindeyken görmesinin tutum ve algıların- 
da nasıl bir dönüşüme yol açtığıdır. Günümüzde televizyonun temel işlevlerinden 
eğlendirmenin bilgi vermekten, eğitmekten 
ve tanıtmaktan daha etkin olduğu unutulmamalıdır. Diziler, 120 dakikada idealize 
edilmiş yaşamları izleyiciye görsel ve 
işitsel anlatı araçlarıyla hikâyenin üzerinde 
düşündürtmeden ve yormadan inandırıcılığı sürekli kılar. Televizyon dizileri, sadece 
boş zamanı dolduran yapımlar olmanın 
yanı sıra bu boş zamanın nasıl şekillendirileceğini anlatan yegâne enstrümanlar 
olarak karşımıza çıkar. 
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KUZEY GÜNEY'DEN KARA PARA AŞK'A, MUHTEŞEM YÜZYIL-KÖSEM'DEN KALP ATIŞI'NA... İLGİ ÇEKİCİ VE FARKLI 
KARAKTERLERLE EZBERBOZAN ÖYKÜ KARAYEL KONUĞUMUZ. FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN ALENGİRHANE” DE BULUŞTUK, 
SAKİNLİĞİYLE TANIŞTIK. KALP ATIŞI'NI, KENDİ BAŞINA AYAKTA DURAN, DÖVÜŞEBİLEN, MESLEĞİNİ İYİ YAPAN VE 
DİZİDEKİ NEREDEYSE TÜM ERKEKLERİN ÂŞIK OLDUĞU, BİRAZ UYUMSUZ AMA GÜÇLÜ KARAKTER EYLÜLÜ KONUŞTUK. 
TABİİ Kİ SADECE EYLÜLÜ DEĞİL... “GÜZEL ŞEYLER BİZİM TARAFTA” OYUNUNDAN BUGÜNE ÖYKÜ KARAYEL'İN 


SAHNEDE, BEYAZPERDEDE VE EKRANDAKİ TARİHİNİ, HEDEFLERİNİ, SEKTÖRÜ, YAŞAMINI DA... AZ VE ÖZ KONUŞAN 
OYKU KARAYEL, KARŞINIZDA... 
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KALP ATIŞI'YLA BAŞLAYALIM ÖNCE, DİZİ KONUSUNDA DAHA SEÇİCİ OLDUĞUNUZU 
DÜŞÜNÜYORUM, SENARYOYU OKUDUĞUNUZDA NE DÜŞÜNDÜNÜZ? 

Güçlü bir kadın karakterin hikâyesi olması fikri beni çok cezbetti, 
artık televizyonda güçlü kadın az görür olmuştuk çünkü. 


DÖVÜŞ DERSLERİ, DOKTORLUK HALLERİ... BUNLARLA İLGİLİ ÖN ÇALIŞMALAR 
YAPTINIZ SANIYORUM. DÖVÜŞ SPORLARINA KİŞİSEL İLGİNİZ DE VAR Mı? 

Bu zamana kadar kişisel ilgim hiç olmamıştı. Ön çalışma olarak 
aldığım ders de zaten, içinde dövüş sanatlarının unsurlarını 
barındıran koreografik bir eğitim gibiydi. Doktorluk içinse çekim 
yaptığımız hastane sağ olsun, bizi diziden önce de biraz misafir 
etti. Doktorlarla tanıştık. Ameliyatlara girdik. Hazırlık böyle 


geçti... 


EYLÜL, AYAKLARI YERE BASAN, GÜÇLÜ, MESLEĞİNDE BAŞARILI BİR KADIN. BU 
YÜZDEN DE ETRAFINDAKİ İNSANLARI KOLAYCA ETKİSİ ALTINA ALABİLİYOR. ANCAK 
KUSURLU BİR KARAKTER DE DEĞİL, DUVARLARI OLAN VE KENDİYLE SAVAŞAN DA 
BİR KADIN, EYLÜLÜ NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ, ARTILARI, EKSİLERİ NELERDİR 
SİZİN İÇİN? 


Dizide herkesin Eylüle âşık olması konusunda senaristlerimiz 
pozitif ayrımcılık yapıyor diyebiliriz. Çünkü bu zamana kadar hep 
adamlara âşık olundu, hep iki, üç kadının arasında kalan erkek 
karakterleri izledik televizyonda, biraz abartılı da olsa, bu dizide 
de tek fark o karakter erkek değil kadın. Bunun dışında Eylül, 
ezberimizi bozan bir antikahraman; aksi, huysuz, sevmekten 
kaçan, korkaklık eden, fevri davranan, kendinden başka kimseye 
güvenmeyen, kendi travmalarının acısını başkalarından çıkartan, 
olgunlaşmamış bir karakter. Aynı zamanda başarılı, zeki, vicdanlı 
biri. Yani tutarlı, dengeli, “yaşayan” bir karakter. 


EYLÜL, BU ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE Mİ ÇOK SEVİLDİ SİZCE? 

Bana göre tam da bu konuştuğumuz şeyden, yani yaşayan bir 
karakter olmasından ötürü. Hataları olan, kusursuz olmayan birini 
görmek, izlerken seyirciyi yabancılaşmaktan alıkoyuyor. Karakterlerle bağ kurmasını kolaylaştırıyor. 


YERLİ TV EKRANINDA, TEK BAŞINA YAPTIKLARIYLA GÜÇLÜ KADIN KARAKTERLER 
GÖRMEK ÇOK ZOR. KARA PARA AŞK'TA DA KALP ATIŞI'NDA DA DOVÜŞEBİLEN, 
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Eylül, ezberimizi bozan bir 
antikahramanş aksi, huysuz, sevmekten 
kaçan, korkaklık eden, fevri davranan, 
kendinden başka kimseye güvenmeyen, 

kendi travmalarının acısını 
başkalarından çıkartan, olgunlaşmamış 

bir karakter. Aynı zamanda başarılı. 
zeki, vicdanlı biri. Yani tutarlı, dengeli, 
“yaşayan” bir karakter. 
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MESLEĞİ OLAN, NE İSTEDİĞİNİ BİLEN KADINLARI CANLANDIRDINIZ. KADINLARIN 
EKRANA YANSITILMA BİÇİMİ SEÇİMLERİNİZ İÇİN ÖNEMLİ DİYEBİLİR MİYİZ? 
Açıkçası bunu düşünerek hareket etmedim hiç, denk geldi. Genelde ilk önemli şey senaryo oluyor benim için. Farklı işlerde olmak 
istiyorum hep. O yüzden görmeye alışık olmadığımız karakterler 
de ilgimi çekiyor. 


GÜÇLÜ KADIN KARAKTERLERDEN SÖZ ETMİŞKEN YABANCI YA DA YERLİ EKRANDA 
EN SEVDİĞİNİZ KADIN KARAKTERLERİ SORALIM, YAŞAYAN VE GÜÇLÜ KADINLAR 
OLABİLİR... 

Penny Dreadful'da Eva Green'in oynadığı Vannessa Ives karakteri 
çok güçlü ve oynanası bir rol. Aynı şekilde Frances Mcdormand'ın 
oynadığı Olive Kitteridge da öyle. 


YERLİ TV EKRANINDA BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN İŞLER YAPILABİLİYOR. BU ANLAM- 
DA BİR TÜR SIKIŞMASI YA DA ÖZGÜNLÜK SORUNU YAŞIYORUZ. EDEBİYAT VE YAZIN 
HAYATI KUVVETLİ BİR ÜLKEDE SİZİN YORUMUNUZ NE OLUR BU DURUMA DAİR? 
Çok üzücü. Bu bir arz talep meselesi, fakat maalesef televizyon 
dünyası bu meselenin doğru orantılı olduğunu unutup talep böyle 
diyerek sıyrılıyor bazen işin içinden. Ya da değiştirip dönüştürmek 
zor geliyor. İşin içine politik, ekonomik, bizim bilemediğimiz bir 
yığın faktör de girince çok sınırlı, çok sansürlü birkaç hikâyeye 
mahküm oluyoruz ister istemez. 


YERLİ DİZİ SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI MALUM... UZUN SÜRELER, REYTİNG SORUN- 
LARI... NASIL GÖRÜYORSUNUZ TV'NİN YAKIN GELECEĞİNİ? 

Televizyon, şu an geldiği yerden daha kötü olamaz. O yüzden 
umutsuz değilim. Bir şeyler değişip gelişecek mecburen artık. Çünkü uygulanan matematik yavaş yavaş işlememeye başladı. Bir işin 
tutmasını sağlayan dinamikleri tespit etmek imkânsız hale geldi. O 
yüzden bu tespitlerle uğraşmak yerine özgün işler yapıp bu işlerin 
seyircideki yansımasına bakma vakti geldi bana göre. 


DİLİTAL PLATFORMLARI VE YAPILAN İŞLERİ TAKİP EDİYOR MUSUNUZ? BİR UMUT 
OLABİLİR Mİ ÖZGÜN İŞLER YAPMAK İSTEYEN OYUNCULAR, SENARİSTLER İÇİN? 


Berkun Oya'nın Masum'u ve Onur Ünlü'nün Görünen Adam!'ını keyifle takip ettim. Ve en sonunda “oh” dedim açıkçası. Hem 
yönetmen, hem oyuncu hem de senaristler için umut vaat ediyor 
tabii ki, bahsettiğim matematiklerin, sınırlamaların olmadığı bir 
ortamda özgürce bir şeyler üretebilmek... 


SİZİ PEK ÇOK İNSAN GİBİ “GÜZEL ŞEYLER BİZİM TARAFTA” OYUNUNDA İZLEMİŞTİM 
İLK OLARAK, GERÇEKTEN SAĞLAM BİR METİNDİ VE COK ETKİLENMİŞTİM PER- 
FORMANSINIZDAN. PEK ÇOK ŞEYİN BAŞLANGICI DENİLEBİLİR HERHALDE KİŞİSEL 
TARİHİNİZ İÇİN BU OYUNA? NASIL BAŞLADI, NASIL GELİŞTİ OYUNCULUK? 
Konservatuvarda Berkun Oya'nın kurduğu Krek'in iki oyunu, 
Bayrak ve Hop Gitti Kafa'yı izleyip hayran kalmıştık. Hem metin 
hem de yarattığı yeni tiyatro dili, beni ve dönemimdeki tiyatroyla 
ilgili herkesi etkilemişti. Son sınıfta, yeni oyun için seçme yapacağını duyduk. Seçmelere katıldım ben de. Ve oldu. Çok büyük 
mutluluktu benim için. 


“KATİL J0E”DA DA İZLEDİK SİZİ, KÜLT POLİSİYE OYUNLARDAN OLDUĞU GİBİ, 
OLDUKCA SERT BİR METİN. TİYATRODA SEÇİMLERİNİZİ YAPARKEN EN ÇOK NEYE 
DİKKAT EDİYORSUNUZ? 

Katil Joe, benim için bir istisnaydı. Metinden önce benim için 
önemli olan şey, hocam Mehmet Birkiye'yle okuldan sonra profesyonel bir iş yapmak, yıllardır oyunlarını izlediğim Engin Hepileri 
ve sınıf arkadaşım Taner'le birlikte bir oyunda oynamaktı. Kafil 
Joe'nun duygusal tarafı daha ağır basıyordu benim için. Ama genelde tiyatro metninde aradığım ve gönlümden geçen şeyler, özgün ve 
bizden olması. Ve hayata ya da insana dair bir derdi olması. 


GÖZDE KURAL'IN “KOZ” FİLMİNDE YER ALDINIZ, AFGANİSTAN'DA ÇEKİLEN BU 
FİLME DAİR ANILARINIZI, DÜŞÜNCELERİNİZİ ALALIM. 

Afganistan başlı başına bir röportaj konusu. Anlatmakla bitmeyen 
askerlik anıları gibi düşünün. Ömrüm boyunca anlatabilirim. Kısaca şöyle söyleyeyim; filmden bağımsız, çok zor bir şeyi başardık, 
bu yüzden gurur duyuyorum orada beraber çalıştığım bütün 
arkadaşlarımla, en başta da Gözde'yle. Başardığı şeyi düşününce 


Televizyon. şu an 
geldiği yerden 
daha kötü olamaz. 
0 yüzden umutsuz 
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Saat: UP! Watch 


Ceket: H&M 
Takılar Mihaniki Design 


hâlâ inanamıyorum. Afganistanda devam 
eden savaş, biz oradayken başlayan süreçle 
beraber öyle bir hal aldı ki daha uzunca 
yıllar, bizim çektiğimiz gibi, bütün sahneleri gerçekten Afganistanda geçen bir film 
çekilemeyecek gibi geliyor bana. 


PELİN ESMER VE BARIŞ BIÇAKÇI'NIN YAZDIĞI “İŞE 
YARAR BİR ŞEY"İ MERAKLA BEKLİYORUZ. BİRAZ AN- 
LATMANIZI İSTESEK FİLMİ, CEKİM SÜRECİNİ, METNİ... 
Pelin Esmer'le, 11 10 Kala'yı izlediğimden 
beri çok çalışmak istiyordum. Şans. Beraber 
çalışma fırsatım oldu sonunda. Başak 
Köklükaya, Yiğit Özşener, Ayşenil Şamlıoğlu gibi çok iyi oyuncularla oynadım. Beş 
hafta kadar sürdü çekimlerimiz. Sonunda 
hayatı sorgulatan bir yol ve bir mecburiyet 
hikâyesi. Türk sinemasında son zamanlarda 
izlediğim filmlerden, senaryosu, hikâyesi 
bakımından ayrı bir yerde duruyor benim 
için, umarım izleyenler de öyle düşünür. 


MESLEKİ OLARAK HEDEFLEDİĞİNİZ NELER VAR 
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE, MUTLAK İÇİNDE OLMALIYIM 
DEDİĞİNİZ PROJELER YA DA BİRLİKTE ÇALIŞMAK 
İSTEDİĞİNİZ İNSANLAR ANLAMINDA? 

Gönlümden geçen, bağımsız filmlerde 
kendimi zorlayabileceğim farklı rollerde 
oynamak. 


PEK ÇOK İYİ İŞTE YER ALMANIZA RAĞMEN ÇOK AZ 
RÖPORTAJ VERİYORSUNUZ, BU BİR TERCİH ANLADI- 
6IM KADARIYLA. OYUNCU-MEDYA İLİŞKİSİNİ NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 

Kendimi anlatmak sıkıyor beni. Çok 
röportaj sevmememin sebebi bu. İnsan 
kendini anlatırken yüzde yüz objektif 
olamaz, hepimizin yanılgıları var. Benimle ilgili röportaj istendiğinde, röportajı 
beni tanıyan başka biriyle yapmalılar gibi 
geliyor bana. Böyle bir şeyin çok mümkün 
olmadığını biliyorum tabii, hissiyatımı 
anlatmak için söylüyorum. Bir oyuncu 


Tiyatro 
metninde 
aradığım ve 
gönlümden 
geçen şeyler, 
özgün ve 
bizden olması. 
Ve hayata 

ya da insana 
dair bir derdi 
olması. 


olarak medyayla ilişkim bu anlamda 
kötü. Çünkü insanlar maalesef sadece 
işimle ilgili değil, özel hayatımla ve kişiliğimle ilgili de birçok şeyi merak ediyor. 
Bu kısmı biraz anlamsız geliyor bana ama 
yine de kendime çizdiğim sınırlar içinde 
elimden geleni yapıyorum. 


YABANCI DİZİLERİ TAKİP EDİYOR MUSUNUZ, ÖZEL- 
LİKLE TAKİP ETTİĞİNİZ BİR TÜR/JANR VAR MI? 
Evet, çok yabancı dizi izliyorum. Genelde 
dramaları takip ediyorum ama arada 
fantastik, bilimkurgu türleri de ilgimi 
çekiyor. 


MUTLAKA İZLENMELİ DEDİĞİNİZ DİZİLER VAR MI 
SON DÖNEMDE YAPILAN? 

Çok yeni sayılmazlar ama 7he Knick, The 
Nigth Of, Fargo, Olive Kitteridge... Bunlar 
bu zamana kadar izlediğim, beni en çok 
doyuran diziler oldu. 
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T-shirt: H&M 


Etek: H&M 
Takılar: Mihaniki Design 


HANGİ PROJEDE İSMİ VARSA KONUSUNA BAKMADAN 
İZLEMEYE BAŞLARIM DEDİĞİNİZ YÖNETMEN/SENA- 
RİST/OYUNCULARI SORSAK... 

Wes Anderson ne çekse izliyorum ve hep 
sonra ne yapacak merak ediyorum. Bir 

de Sam Mendes öyle. Cate Blanchett'a ve 
Viola Davise oynadıkları her şeyde hayran 
kalıyorum. Erkeklerden de Mark Ruffalo, 
Gael Garcia Bernal, bir de yenilerden Riz 
Ahmed var. Daha çok var ama bunlar ilk 
aklıma gelenler. 


SON ZAMANLARDA “MUTLAKA OKUNMALI” DEDİĞİ. 
NİZ VE ISRARLA ÖNERDİĞİNİZ KİTAPLAR, FİLMLER, 
OYUNLAR NELERDİR? 

Genelde fantastik roman sevmem. Ama son 
okuduğum kitap Locke Lamora'nın Yalanlariydı. Çok keyif alarak okudum. Fantastik 
hikâyenin dışında hayata dair güzel cümleleri olan bir kitap, o yüzden okunmaya değer. 
En son, Pulp Fiction'ı tekrar izledim. Oyun 


oynamaya bayılıyorum. Playstation, VR, PC 
ve yeni Nintendoda bir sürü oyun oynuyorum. Son oynadığım oyun VRda SuperHot. 


ÇOCUKLUĞUNUZDAN BERİ YURTDIŞINA SEYAHAT 
EDİYORMUŞSUNUZ, EN SON HANGİ ŞEHİRLERİ 
GÖRDÜNÜZ? FAVORİ ŞEHİRLERİNİZİ ALSAK VE O 
ŞEHİRLERİN SİZİN İÇİN NEDEN DİĞERLERİNDEN DAHA 
ÖNEMLİ OLDUĞUNU? 

Yazın başında Barcelona'ya gittim. Daha 
önce görmemiştim. Çok eğlenceli bir şehirmiş. Ama benim favori şehrim, Londra. 
Orada gezinirken İngiliz edebiyatının 
sevdiğim bütün karakterleri canlanıyor 
kafamda, O hissini seviyorum. 


UZUN ÇALIŞMA SAATLERİNİZ OLDUĞUNU BİLİYORUM 
AMA BELKİ DİZİ YAPMADIĞINIZ DÖNEMLER İÇİN CE- 
VAPLAYABİLİRSİNİZ, NELER YAPIYORSUNUZ, MUTLAKA 
ZAMAN AYIRDIĞINIZ ŞEYLER NEDİR? VE BİR DİZİDE 
ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA BU TEMPO NASIL DEĞİŞİYOR? 


İşe Yarar Bir 
Sey. sonunda 
hayatı 
sorgulatan 

bir yol ve bir 
mecburiyet 
hikâyesi. Türk 
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son zamanlarda 
izlediğim 
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hikâyesi 
bakımından 
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AMMA 


Düşünüyorum da benim hiç rutinim yok. 
Ben zaten programsız yaşayan biriyim maalesef, hiçbir şeye zamanım yok gibi gelir 
bana, çalışmıyorken de. Bir türlü programlayamam hayatımı, o yüzden aynı güne bin 
tane iş sığdıran insanlara çok özeniyorum. 
Ama set hayatı daha programlı yapıyor 
beni ve haftada tek gün repo var, mecbur 
kalınca ben de tek güne bin tane iş sığdırabiliyormuşum, onu görüyorum. 


AİLECE KOMBİNENİZ VARMIŞ, GALATASARAY 
MAÇLARINI HÂLÂ SIKI TAKİP EDİYOR MUSUNUZ? LİG 
ÖNCESİ YORUMLARINIZI ALABİLİRİZ... 

Takım olarak durumumuz malum, son iki 
senedir nadiren gidiyorum, keyif almadan da dönüyorum. Buna rağmen her 
sene kombine alıyorum, umarım bu sene 
galibiyetlerle dolu, keyifle izleyebildiğimiz 
bir Galatasaray görürüz. Yorumcu gibi 
konuştum azıcık ama olsun. 
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SEZONUN TARTIŞMAYA 


DOYAMADIĞIMIZ YERLİSİ; F 


MW DENİZ ÖZTURHAN 


OSMAN SONANT, CANLANDIRDIĞI 
KARAKTERLE ŞÜPHESİZ DİZİNİN 

EN BÜYÜK “LOVEMARKYLARINDAN 

VE SÜRPRİZLERİNDEN BİRİ OLDU. 
ŞEFKATLİ AMA KAYA KADAR SERT, 
TAKINTILI FAKAT BİR O KADAR DA 
TUTKULU, ÜSTELİK BEŞİKTAŞLI, ÜSTELİK 
DİK BAŞLI, ÜSTELİK SEVDİGİNİN 
ÜZERİNE SAĞLIKLI BESİN YAGDIRAN 
SADIK MURAT KOLHAN, ŞİMDİDEN 
KALPLERİMİZİN SULTANI. TEK 
ÜZÜNTÜMÜZ ÖZGE'NİN TERCİHLERİNİ 
, ONUN DEGİL BİR BAŞKASININ 
DEGİŞTİRECEGİNİ, SİMDİDEN KİTAP 
SPOILERCİLARI SEBEBİYLE BİLMEMİZ. 


VA episona 


AZRA KOHEN TARAFINDAN kaleme alınmış, 
çok satan Fi, Çi, Pi serisinden uyarlanan Fi 
dizisi, gerek ülkemizin ilk yüksek bütçeli 
internet platformu dizilerinden biri olması, 
gerek prodüksiyon kalitesi, gerekse şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulan işlerinden biriydi. 
Gelin bu yazıda sizlerle Fi'yi önce masaya, 
sonra parkeye, en olmadı mutfak evyesine 
yatıralım. Çünkü Fi her şeyden önce, uzun 
zamandır izlediğimiz en seksi yerli diziydi ve 
tüm bu yüzeylerde muhteşem performans 
vereceğinden zerre şüphem yok. 

Azra Kohen tarafından kaleme alınmış ve 
yüz binin üzerinde satmış Fi'yi 38 TL gibi bir 
para vermek suretiyle, vaktiyle ben de satın 
almıştım. Kitabı okurken Azra Hanım'ın 
hem psikoloji bilgisini hem de okuyucunun 
ilgisini sürekli çekebilme yeteneğini gözler 
önüne seren bir kitap olduğunu düşünmüş- 
tüm. Fakat sonra tatil yerinde, hem de ben 
kitabı henüz bitiremeden, birileri Fi'ye el 
koydu. Benim de basiretim bağlandı, “Gitme 
dur!” diyemedim. Verdim kitabı gitti. Dizisinin geleceğini o vakitte bilsem, bu tatlışlığı 
asla yapmazdım tabii. Şimdi size sinsi sinsi 
spoiler döşüyor olurdum. 

Yine iyisiniz. 

Fi, yapımda yayında emeği geçen tüm 
arkadaşlara saygı duyduğumuz bir dizi. 
Bizde yalan yok; hayli güzel olmuş. Dizinin 
içine reklam yedirme halini de açıkçası çok 
seviyorum. (Çünkü ben totemimi yaptım 
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başkanım. Seneye de inşallah şampiyonuz.) 
Masum ile başlayan internet platformu ve 
kaliteli yerli dizi akımını daha popüler bir 
eksene taşıdığı için Fi'nin yapımcılarına 
ayrıca teşekkür etmemiz gerek. Nihayetinde senaryoda ve yapımda yükselen kalite 
çıtası, bize takip edebilebilir daha fazla yerli 
dizi olarak dönecek. Hatta belki yeni sezonda değişik internet platformlarında yabancı 
rakiplerini aratmayan komedi ve polisiye 
dizileri izleyeceğiz. 

En azından bir izleyici olarak benim Fi 

ve internet platformu dizilerinden genel 
beklentim bu. Şimdi gelin, önce sezon boyu 
nasıl karakterler aklımızı meşgul etmiş, 
onları biraz hatırlayalım. 


KARAKTER ANALİZLERİ 


Can Manay: Eller günahkâr, diller 
günahkâr... Gerek ellerindeki bitmek bilmeyen Fruedyen duruş, gerek lıkır lıkır içtiği 
sular, gerekse Duru'ya yönelik enteresan 
dil-dudak mimikleriyle çok konuşulan bir 
karakter oldu Can Manay. Hatta Duru'yla 
otomobil kazasının eşiğinden döndükleri 
sahnede dilinin aldığı şekil, bizzat cin görmüş damat Caner'e benzetildi. 

Özet geçmek gerekirse, ünlü bir psikiyatrist ve TV sunucusu olan Can Manay, 
hanımlara ve sade suya çok düşkün. 
Hanımlara genelde arkasından yaklaşıp 
silkme koparma teknikleriyle puan alıyor. 
Ama tabii Duru'ya bi başka... Bünyesinde 
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ozan güven 


24 papım Sadece puhutv'de 


altın oranı, yani Fi'yi gördüğü Duru'ya 
duyduğu dizginlenemeyen tutkuyla Can 
Manay'ın akıl hastanesi ortamında ürettiği 
kontrolünü kaybettiğini gözlemliyoruz. Ki 
bu kontrolü kaybediş hali, pek çok kadının 
içini eritip, “Biri de beni böyle manyakça 
sevse!” dedirten cinsten. 

Can Manay, kitapta, dizide olduğundan 
çok daha itici ve insanı sinirlendiren bir 
karakterdi diye hatırlıyorum. Oysa Ozan 
Güven'in pırlanta tarzı oyunculuğu, bizi 
kökten yetişme bir psikopatı bağrımıza 


basmak zorunda bırakıyor. Velhasıl gelecek 
sezonlarda başına türlü talihsizlikler geleceğini az çok bilsek de Can Manay'a biraz 
yanığız, bu da bir gerçek... 

Duru Durulay: İlk bölümlerde balerin 
olduğu için mermer makyajını tercih eden 
Duru, bir noktada gelen yoğun eleştirilere 
dayanamadı ve kendini highlighter-bronzer 
girdabına düşmüş buldu. Dizinin geri kalan 
bölümlerinde kızcağız burnunun ucu parlamadan sabah kalkıp bir yulaf ezmesi bile 
yiyemez, avurtları çökmeden diziye reklam 
bile alamaz hale geldi. 


Şaka bir yana, “Duru karakterini kızım 

olsa dinlene dinlene döverdim!” diyen 

pek çok insanın buluştuğu ortak nokta, 
karakterin hırslı ve egoist yapısı aslında. 
Neden erkeğinin hayatındaki en önemli 
şey olamıyormuş? Hem okulunda ilik gibi 
hocanı tavlamışsın, hem onunla aynı evde 
yaşıyorsun... Hâlâ yetmedi! Erkeğimin hayatının merkezi olacağım! Küçük düşünme 
Durucuğum, seni Güneş sisteminin ortasına alalım? 

İşte böyle Serenay Sarıkaya bir kez daha, 
kavga ederken ve sinir krizi geçirken bile 
muhteşem görünmeyi başaran bir kızı 
canlandırdı. Hepimizi aldı hoplaya hoplata 
götürüyor. Gelecek sezonda Duru'nun 
yaptığı seçimler yüzünden tarifsiz acılar 
çekeceğini ve Serenay'ın bu acılar çekilirken 
son derece inandırıcı, bir o kadar güzel 
görüneceğini şimdiden biliyoruz. Bu da 
bize yetiyor, çok şükür. 

Deniz: Mehmet Günsur 11. bölümde 
Duru'ya bir “kaltak” diyor... Tövbe Rabbim! 
Onun daha önce “kaltak” kelimesini o 
narin, o bebeksi ağızcığına hiç değdirmediğini, bu söyleyişten şıp diye anlıyorsunuz. 
Canım Mehmet'im yaa! İnsanın yakasına 
yapışıp, “Al beni, ailenle tanıştır;” diyesi 
geliyor. Gerçi eminim Mehmet Bey bu 
teklifi de geri çevirmez ve sizi seve seve çok 
havalı İtalyan eşi ve çocuklarıyla tanıştırır. 
Durduk yere mağdur olursunuz. Oluruz 
yani, yapmayalım öyle şeyler. 


Bir türlü açılamayan 
sanat merkezinde, -o da 
tek bir kez. öğrencilerin 
ve Deniz'in katıldığı bir 
adet jam session*a şahit 
olduk sezon boyunca. O 
sahnede de akustik olması 
imkânsız bir ses kaydı 
duyduk. Halbuki gönül 
isterdi ki bir tutam daha 
Fame'e yakınsayalım... 
Iki de dansçı çıksın 
sağdan soldan di mi? 
Ozetle sevgili Fi dizisi 
prodüksiyonuş daha iyisini 
yapabileceğinize eminim? 


Deniz karakterine dönersek, tüm cana ya- sonat 
kınlığı, babacanlığı, idealistliği ve çekiciliği — 
içinde, Deniz'in konuyu tam olarak hiçbir 
zaman anlamadığı fikrine kapılıyoruz. Sanki Deniz, Amadeus Akademisi'nden İstanbul'da özel bir üniversiteye hiç dönmemiş, 
türlü egolu Türk müzisyenle, işverenle hiç 
çalışmamış, hatta neredeyse para kazanmasına bile hiç gerek olmamış gibi naif-atarlı 
havasını, sezon boyunca muhafaza ediyor. 
Bunun nedeni, bana sorarsanız, kitapta çok 
daha serseri ve keş biri olarak tasvir edilen 


Deniz karakterinin, diziye uyarlanırken 
yediği sansür nedeniyle düştüğü boşluk. 


a4 papim 


Sadece puhutv'de 


Neyse ki Mehmet Günsur bu boşlukları 
Duru'yla samimi olduğu kimi üstsüz sahnelerde ve gülümsediği diğer her sahnede fazlasıyla doldurmayı biliyor. Özetle Deniz ilik 
gibi. Hastalık iyileştirir, kemik kaynatır... 
Öyle bir şey. 

(Yerim kalırsa yazının sonunda biraz daha 
Mehmet Günsur öveceğim, unutturmayın.) 
Murat Sadık Kolhan: Yalnız, millet zengin 
ve elit tavırlı psikopata ne açmış arkadaş... 
Artık zengin ve lümpen delilerimizden ne 
kadar sıkıldıysak, Sadık Murat Kolhan'a 
nasıl ısınacağımızı bilemedik. 

Osman Sonant, canlandırdığı karakterle 
şüphesiz dizinin en büyük “lovemark”la- 


lb epison3 


rından ve sürprizlerinden biri oldu. Şefkatli 
ama kaya kadar sert, takıntılı fakat bir o 
kadar da tutkulu, üstelik Beşiktaşlı, üstelik 
dik başlı, üstelik sevdiğinin üzerine sağlıklı 
besin yağdıran Sadık Murat Kolhan, şimdiden kalplerimizin sultanı. Tek üzüntümüz Özge'nin tercihlerini onun değil bir 
başkasının değiştireceğini, şimdiden kitap 
spoilercıları sebebiyle bilmemiz. 

Gerçi her an senaristler olaya el atıp Sadık 
Murat Kolhan ve Özge arasında yeni bir 
elektriklenme yaratabilirler. Neticede Sayın 
Kolhan'ın rahmetli eşi her ne kadar teşvik 
edilse de bizzat kendisi intihar etmiş. Bu 
üzücü gerçeğin Özgede bir dönüş yaratacağını umuyor ve bu yaşanamayan aşkın 
rüzgârıyla derhal yüzümüzü Özge karakterine dönüyoruz. 

Özge Egeli: Gazeteciliğin oldukça sert koşullarda icra edildiği bu topraklarda, magazin 
gazetecisi haliyle yürek yemiş gibi davranan 
bir hanımefendi Özge Egeli. Aynı zamanda 
bildiğim kadarıyla Türk dizileri tarihinde 
ilk defa, yatağından başka bir hanımefendi 
çıkartmış bir karakter. Stili, kıyafetleriyse 
insana parmak ısırtacak cinsten. 

Sanırım bu enteresan bileşimi nedeniyle 
Özge, dizide izleyicinin en çok eleştirdiği 
karakterlerden biri oldu. Belki bir sebep 

de çok sevilen Sadık Murat Kolhan'a 
inadından bir türlü yâr olmamasıydı. Ama 
artık yeter! Bence Özge kendine güvensizliği ama kendine rağmen bu güvensizlikle 
savaşmayı, kararsızlığı, şaşkınlığı çok güzel 
yansıtıyor. Ona bakarken ne kadar güzel 


tülay günal 
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mi 


24 yapım Sadece puhutv'de 


olduğuyla ve bunun insanlar üzerinde yaratacağı etkiyle hiç ilgilenmediğini, aslında 
pek çok şeyle hiç alakası olmadığını gayet 
rahat anlıyorsunuz. Hatta abartıp dizinin 
en başarılı karakterlerinden biri diyeceğim, 
başıma iş açılır diye korkuyorum. 

Özetle Berrak Tüzünataç'ı çekemeyenler 
anten taksın. Konu hakkında geliştirdiğim 
argüman budur. 

Bilge Görgün a.k.a Stajyer Çıtır: Büşra 
Develi muazzam bir oyunculukla bizi, hem 
Can Manay yardakçısı olacak kadar ezik 
hem de okulunda ödevlerini yaptığı çocuğa 
âşık olacak denli naif olduğuna inandırdı. 
Halbuki kendisi gerçek hayatta Burak 
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büşra develi 
——— 


Sadece puhutv'de 


Deniz'in sevgililik görevini icra eden kallavi 
bir hanımefendi. Oynadığı reklamları filan, 
reklam olur diye yazmıyorum. 

Gelecek sezonda Bilge'nin, bu sezon üstünden çıkartmasına müsaade edilmeyen bej 
bez pantolonunu ve yemekhane çalışanı 
gömleğinden kurtulacağını ümit ediyoruz. 
Ne de olsa geleceği parlak, kısmeti açık. 
Duru'nun rospik kankası Ceren: Bu kıza 
yalnız çok yüklenildi. Resmen tepesine 
çıkıldı, arkasına geçilip 2 puan alındı... 
Böyle şey olmaz. İngilterelerde okumuş bu 
bacımızın maalesef dansçılığının en önemli 
kanıtı, göbeği açık kıyafetleri son derece 
rahat bir biçimde taşıyabilmesi oldu. Yoksa 
sezon boyunca dans namına kolunu kaldırdığına şahit değiliz. Ama iyi kız. Bu Duru 
hırslısını başka kimse çekmezdi. 

Eti: Dizinin aslen en önemli karakterlerinden biri olan Eti, geçmişinde en çok sırrı 
barındıran ve hikâyenin belkemiğinde 
oturan bir kadın. Can Manay delisinin 
yaratıcısı. Eterle Can Manay bayıtmak mı? 
Yaptı. Ölüm döşeğindeki sapık babasını indirmek mi? Neden olmasın? Hatta 
son bölümde Can Manay ile aralarındaki 
ilişkinin sadece psikiyatrist-hasta yahut 
ana-oğuldan öte, çok daha derin yerlere 
gittiğini de öğrendik. Ben, Etiden daha çok 
sırların döküleceğine, hikâyenin gidişatında 
onun daha çok önemli roller oynayacağına 
inanıyorum. Ama boşa da inanıyor olabilirim tabii. 


FI HAKKINDA EN ÇOK NELERI 
TARTIŞTIK? 

DİZİDE SANAT DÜNYASI DOĞRU YANSITILIYOR MU? 
Fi tartışmalarının merkezinde, “sanat 
okuyan gençlerin sorunlarının anlatıldığı bir 


dizide çok fazla sanat öğrencisi görememek” 
vardı. Şimdi doğruya doğru, ne Deniz karakterini şöyle doyasıya müziğini konuştururken 
ne de dizideki dansçıları harika koreografiler 
içinde pek göremedik. Evet, Duru zor bir açıyla bir iki kez bacak kaldırdı ama kesmedi yani. 
Bir türlü açılamayan sanat merkezinde, -o da 
tek bir kez- öğrencilerin ve Deniz'in katıldığı 
bir adet jam sessiona şahit olduk sezon boyunca. O sahnede de akustik olması imkânsız 
bir ses kaydı duyduk. Halbuki gönül isterdi 
ki bir tutam daha Fame yakınsayalım... İki 
de dansçı çıksın sağdan soldan di mi? Özetle 
sevgili Fi dizisi prodüksiyonu; daha iyisini 
yapabileceğinize eminim! Lütfen diziye biraz 
daha gerçek dansçı ve müzisyen alın. Hem 
izleyicinin gözü gönlü açılır, hem de spor 
malzemesi, tayt filan sponsorluğu alırsınız. 


DİZİ İÇERİĞİNE REKLAM YEDİRME FURYASI NEREYE 
GİDER? 

Fi'nin en çok eleştirilen konularından biri de 
dizinin senaryosuna yedirilen muhtelif ürün 
reklamları oldu. Öyle ki diziyi izlerken kimi 
markaları görmekten fenalaştık. Kimi markalardaysa ürün yerleştirmeleri gönlümüzü 
okşadı. Peki, milletçe yeni yeni deneyimlemeye başladığımız bu reklam türü, acaba 
istenen etkiyi yaratıyor mu? Yoksa dizinin en 
silik karakteri durduk yere ateşli bir biçimde 
çikolatalı kek yiyince, izleyicinin kafası mı 
açılıyor? 

Aslında bu formülün tutma olasılığı yüksek. 
Fakat burada markalarla dizi senaristlerinin 
karşılıklı anlayış içinde çalışmaları gerek. Marka, “Ben parasını bastırdım. Orada ürünümü 
istediğim gibi gösteririm. Gerekirse ürünüm 
için adam vurdurturum!” düşüncesinden 
uzaklaşıp daha ziyade, “bu yerleştirme en estetik ve kibar şekilde nasıl yapılabilir”in yollarını 
aramalı. Dizi senarist ekibine de marka ve reklamcılık kökenli biri sırf bu işe fikir üretmesi 
için alınabilir. Halihazırda bu işi yapan biri 
varsa da, kendisine selam ederim. Hayallerimin işini yapıyorsun valla. Kolay gelsin. 


DİZİDEKİ KİMİ MANTIK HATALARI 

Can Manay'ın eski bir kasada saklanan ama 
telefona SMS gönderebilen harddiski, bilgisayarcı çocuğun sırf drama olsun diye dandik 
bir biçimde ölüşü, kâğıt toplayıcısı dansçı 
gencin kendisini sokağa düşüren Duru'ymuşçasına temelsiz öfkesi gibi küçük ayrıntılara 
takıldık tabii. Sonra geçti. 

Hülasa, yeni sezonu hevesle bekliyoruz 
sevgili Fi. Çi mi olacak acaba adın, ne olacak? 
Ekimde mi gelecek, kasıma mı kalacak? 
Meraktayız. Haydi bakalım. 
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Daha küçükken annesinin tarağını, televizyonun kumandasını 
eline alıp şarkı söyleyen o minik, ne oldu da şarkıcılıktan 
oyunculuğa geçti dersin? 

Aslında bu çok eski bir hikâye... 7O'lerin klasiklerinden 
80'lerin arabesk akımıyla da karşımıza çıktı. Sevilen şarkılar 
film oldu. Başrolleri de o şarkıların sahipleri oynadı. 
Günümüzde özellikle dizi filmlerde şarkıcılar için (dünyada 
buna televizyon şovu diyorlar) bir rol mevcut. Zaten bir 
çoğunun röportajında, “Çok dizi teklifi geldi,” deyip yapım- 


YONCA EVCIMIK 
90'ların pop müziği 
deyince onların Madonna'sı varsa bizim 


Yonca Evcimik'imiz var 
dersin. Aslında 80'ler. 
de çekilen “Hababam | 


Sınıfı Güle Güle”de 
Yonca Evcimik oynar. 


Şarkılarıyla memleketin 
ikonlarından olmuştur. . 
Yine bir efsane; karikatürist Özden Öğrük'ün 


1976'dan itibaren 


Gırgır dergisinde çizdi- | 
ği Çılgın Bediş 9O'lar- 


da dizi olur. Bizim 


çılgın tabii ki o başrolü 


oynar. 


Bu kadar mı? Daha çok var tabii; Şevval Sam'ı nasıl unuturuz. e 
Eşkıya ile oyunculuğa başlamış olması harika... Emre Altuğ, Burak Kut, Gülben Ergen var.. 


ATAN OYUNCULUĞA! 


HÜMEYRA 


Duayenlerden 
Hümeyra, 70'lerin 
cool kadını. 
Oyunculuğu, drama olsun, komedi 
olsun, her şekilde 
çok seviliyor. O 
kadar çok projede 
yer aldı ki; Avrupa 
Yakası hemen 
aklına geliyor 
ama bak neler 
neler... Paramparça, Annem 
Uyurken, Melekler 
Korusun, Kelebek 
Çıkmazı... Yaz 
yaz bitmez! 


MM MM 


cıların aklına geleyim dizi teklifi gelsin duygusuyla verdikleri 
arzulu cevapları biliyoruz. Genelde öyle bir teklif gelmez... 


Bu şekilde serbert çağrışımla bir bakarsın teklif gelir. 


GOKHAN TEPE 
2000 yılında 
Benim İçin Ağlama 
dizisinde Fatma 
Girik'in oğlunu 
canlandıran 
Gökhan Tepe, bir 
hayli beğenildi. 
Arkasından iki diziyle daha, Elveda 
Derken ve Maçolar 
ile karşımıza çıktı. 
Son 7 yıldır sadece albüm, konser 
işlerinde ancak 
bu dizi işinde o dönem pantolonunu 
çok sevip çıkarmasını istemiştik. 


Aslında bu işi çok güzel yapan yapmış... 
Şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yapan ünlülerimize şöyle bir 
bakalım. 

Bu arada bana da bu ara çek dizi teklifi geliyor. Ancak 
henüz istediğim, içinde olacağım bir projeyle karşılaşmadım 
(random gülüşler asdfhhgkhljş)! 


KUTSİ 


- Kutsi, 2000 yılında öyle bir 
çıkış yaptı ki, “Hah!” dedik, 
: “Bizim tom selleck çıktı.” Ar | 
“ tik bir magnum dizisi olursa | 
Kutsi olur. Kutsi 2006 yılında 


Doktorlar dizisinde başrol 
oynadı. Ve bütün hikâyesi öyle değişti. Dizi uzun 
sürdü. Tekrarları da yüksek 
reytingler aldı derken artık 


- Kutsi'yi herkes Doktor Levent 
- başlangıç, ardın- 


sanmaya başladı. Hastaneye gidip onu arayan mı 
dersin, illa beni o ameliyat 


“ etsin diyen mi dersin... Neler 
“neler... Şu sıralar Kalbimdeki 


Deniz dizisiyle at üstünde 
dörtnala ilerliyor. 


lerde boy gösteren Boz; “Dizi yapanların işi zor, sadece konuk oyuncu olurum,” demişti... 


DİZİLERDE ÇALAN ŞARKILAR TOP 5 
1. Deeperise feat. Jabbar — Raf (Kalp Atışı / Show TIV| e 


KEREMCEM 


Aslında onu 
oyunculuktan 
şarkıcılığa geçti 
sanıyorlar. Ama 
yanlış biliyorlar. Şarkıları, 
albümleri derken 
Haldun Dormen 
müzikalleri, Aşk 
Oyunu dizisiyle 
tavan yapan bir 


dan günümüze 
uzanan performans; şu sıralar 
Gani Müjde'nin 
İki Yalancı dizisinde estiriyor. 


. Mesela Yeşim Salkım şarkıcılığını biliriz de asıl efsane film 
. Şimdilerde Murat Boz var... Film- 


3. Bertan Asllani — Ben Lazım | İki Yalancı / Kanal D) e 4. Buray — Aşk Lazım (Dolunay / Star TV) 


SELAMİ BİLGİÇ ENERJİ 
Cuma: 00:00 - 02:00 
Cumartesi: 23:00 - 01:00 


YASEMİN ŞEFİK HİTNOZ | 
14:00 - 16:00 


JALE ŞENGÜN J VİTAMİNİ 
10:00 - 12:00 


07:00 -09:00 
GAZOR 
18:00 - 20:00 


ei Cumartesi: 10:00 - 14:00 


© >CEMARSLAN 
GAZOZ AĞACI 


b 
ALTAN KİRAZ FESTİVAL 
Hafta içi: 12:00 - 14:00 


AYŞE MATAY 
HER ŞEY YOLUNDA 
Pazar: 10:00 - 14:00 


SERDAR GÖKALP 


SERDAR TRAFİKTE UFUK KARCI 
16:00 - 18:00 KONUŞAN TÜRKİYE 
SERDAR YAYINDA 09:00 - 10:00 
22:00 - 01:00 YENİ ŞEYLER 
SÖYLEMEK LAZIM 


Pazar: 22:00 - 01:00 


Li, 


MAMA RÖPORTAl: ÖZLEM ÖZDEMİR 


PINAR BULUT VE KEREM DEREN, 
YERLİ DİZİLER DENİLİNCE AKLA GELEN 
İLK İSİMLERDEN. EZEL, UÇURUM, 
SUSKUNLAR, 20 DAKİKA... İZLENME 
ORANLARI YÜKSEK, GÜNDEMİ 
BELİRLEYEN İŞLERİ KALEME ALAN 
SENARİSTLERLE YENİ SEZON ÖNCESİ 
BULUŞTUK; SEKTÖRÜ, ÜLKEYİ, YENİ 
PROJELERİNİ DETAYLICA KONUŞTUK. 
NEDEN AZ YAZIYORLAR, DİZİ YAZMAYA 
DEVAM EDECEKLER Mİ, ÜLKE GÜNDENİ 
KALEMLERİNİ NASIL ETKİLİYOR, YERLİ 
TV EKRANININ YAŞADIĞI SIKIŞMA NASIL 
AŞILACAK, YETENEKLİ GENÇLER NASIL 
ÖNE ÇIKACAK, SEKTÖR VE ÜLKE İÇİN 
UMUT VAR MI..? AZ KONUŞULANLARI 
KONUŞTUK, GÜNÜN SONUNDA, ALTINI 
SATIR SATIR ÇİZECEGİMİZ, KISALTIRKEN 
ZORLANDIGIMIZ DOLU DOLU BİR 
RÖPORTAJA ULAŞTIK... 


DÜ epısona 


FOTOĞRAF: OZAN BALTA 


ŞU ARALAR NELER YAPIYORSUNUZ? 

Kerem: İki dizi yapıyorum. Bir tanesi Gold 
Yapım'a hazırladığım Avcı. Avcı, daha sert, 
karanlık, daha aksiyonel bir iş. Bir de 60'lar 
gazino işi yapıyoruz, O3'le, Hanedan diye. 
O da 60'ların, 70'lerin gazino dünyasını 
anlatan bir iş. Şimdi onları hazırlıyorum, 
birinci bölümlerinden birini yazdım, birini 
yazacağım. Tahminim Kasım-Aralık gibi 
dünyaya gelirler. Ne zamandır yazmıyordum dizi, o yüzden bayağı bir el alıyor. Güzel insanlar var yardım eden ama çoğunu 
ben yazacağım. Onun telaşı var. Bendeki 
hayat özeti bu. 

Pınar: Ben dijitale bir iş yazıyorum. Çok 
fazla detay veremiyorum, resmi açıklama 
yapılmadı henüz. Çok yakında... 


BİR DE CİNGÖZ RECAİ'Yİ YAZDINIZ, ONU DA DETAYLI 
KONUŞTUK, 221B'NİN YENİ SAYISINDA YAYIM- 
LANACAK. CİNGÖZ'Ü KONUŞURKEN JANR VE TÜR 
SIKIŞMASININ HEM SİNEMADA HEM TV'DE PEK ÇOK 
ŞEYİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BELİRTİNİZ. TV ÖZE- 
LİNDE BUNU YAPIMCILARIN KOLAYCILIĞA KAÇMASINA 
BAĞLAYABİLİR MİYİZ? 


(6 KALEMİMİN 


UCUNU 
SİVRİLTEN, 
YENİ BİR ŞEY 
SÖYLEME 
ARZUSU yy 


Pınar: Bu sadece yapımcılarla sınırlı değil 
maalesef, kanallar, oyuncular ve hatta 
yazarları da buna dahil edebiliriz. İşimizin, 
tabiatı itibarıyla talep ettiği şey hikâyenin 
doğasına sadık kalmak, onu özümsemek 
ve ona tutku duymak. Bu şöyle bir pratik 
çağırıyor: Neyi yapmak istiyoruz, neyi 
seviyoruz, neyin iyi olduğuna inanıyoruz, bununla yola çıkalım ve sonra bunu 
tutturmaya çalışalım. Değil mi, kulağa 
sağlıklı gelen bu. Sektördeyse tam tersi 
işliyor. Bir önceki dönem ne tuttu, birebir 
onu yapalım. Sevmemiz, tutkulanmamız 
önemli değil. O yüzden yeni sesler, yeni 
nefesler duyulamıyor. Yok değiller aslında 
varlar ama imkân bulamıyorlar. O yüzden 
sürekli zayıf malzemeyle kalitenin düştüğü 
bir kendini tekrar hali yaşıyoruz. 

Kerem: Bu yeni değil, her seferinde düştü 
zaten. 

Pınar: Zamanda yolculuk eder gibiyim 
bugün TV izlerken. Sanki 90'lar televizyonunu açmışız gibi. En son açtım, Çocuklar 
Duymasın vardı mesela. 

Kerem: Ama onu yapımcıya yüklemek 


Yapımcı da iyi 
şeyler yapmak 
isteyen, senin 
benim gibi 
insanlar. Yapımcı 
da hem para 
kazanmak istiyor 


yanlış olur. Çünkü yapımcı da iyi şeyler 
yapmak isteyen, senin benim gibi insanlar. 
Yapımcı da hem para kazanmak istiyor hem 
yeni, güzel bir şey olsun istiyor ama Türk 
yaratıcı kültürüne yüklemek lazım bunu. 
Biz farklı olan şeyi fırsat olarak görmüyoruz. Ben bu sektöre girdiğimde de böyleydi, 
bugün de böyle, burada değişen bir şey yok. 
Bir de belki siyasi ortam da körüklüyordur 
bunu. 

Pınar: Evet, korku kültürünün orada etkisi 
var. Eskiden risk almaya daha hevesli insanlardık hepimiz. 

Kerem: Evet ama Ezel'i yazarken de flashback koyduk, ki dünyanın en basit malzemesi ve aracı sinema anlatmak için. O bile, 
bu farklı, olmaz diye karşılanmıştı başta. 
Bizde yeni olan her şey, bu fırsat, bunu degerlendirelim diye değil, bu farklı o yüzden 
tutmaz diye değerlendiriliyor. 


AMA BİR TARAFTAN DA DÜNYAYA EN ÇOK DİZİ SATAN 
İKİNCİ ÜLKEYİZ. 

Kerem: O artık öyle değil. Aldatıcı bir 
gösterge. 

Pınar: Biz uluslararası festivalleri, fuarları 
takip ediyoruz, insanlar şikâyetçiler. “Eskiden çok kaliteli malzeme veriyordunuz, 
şimdi daha az kaliteli malzeme veriyorsunuz ve hatta daha fazla para istiyorsunuz. 
Süreler uzamış, hikâyeler sünmüş ama daha 
az maliyetle satmıyorsunuz. Bu sene alırız, 
önümüzdeki sene alırız ama bir noktada 
vazgeçeceğiz,” diyorlar. 

Kerem: Tabii, bir noktada tıkanır böyle 
giderse. Tıkanıyor da. Bir de bunun mantığı 
çok karışık değil ki. Karşındaki adam da 


aptal değil, o da senin benim gibi farklı ve 
güzel bir hikâye arıyor, bulursa alıyor. 


MUHTEMELEN DÜNYADAKİ BÜTÜN İŞLERİ DE TAKİP 
EDİYOR, ALGISI DA VAR. 

Kerem: Tabii, hepimizden fazla. Hem 

algısı var hem isteği. Tek yapmanız gereken 
kapıyı açmak, ki biz açtık o kapıyı, 2000'den 
sonra o kapı açıldı bize, onu yeni hikâyelerle beslemek basit aslında. Onu yapamadık 
henüz. 


O ZAMAN BU ŞANS DA GİTTİKÇE AZALIYOR DİYEBİLİR 
MİYİZ TÜRKİYE AÇISINDAN? BU SATIŞLAR DÜŞTÜKÇE 
O PİYASALARA GİRMEK DE ZORLAŞACAK HERHALDE. 
Kerem: Şu yüzden de zorlaşacak; şu anda 
Türkiyede talep edildiği düşünülen ve o 
yüzden de yazılan işlerle dünyada talep edilen işler arasında uçurum doğdu. Türkiyede 
şekillenen diziler dünyaya hitap etmiyor, 
edemez de; çok kapalı işler. Yaptılar onlar 
zaten yıllarca. O uçurum açıldıkça fırsat da 
daralacak tabii. Hâlâ çok etkin bir sektör 
Türkiyedeki sektör, dünyada. Hâlâ o fırsat 
devam ediyor, yine aynı soru: Yeni, farklı, 
özümüze dönük hangi işi yazacaksınız? 
Soru o ve başka fırsatlar var artık, dijital 
ortam mesela. O yüzden de ona adapte olan 
ya da olması gereken fırsatlar var. 


EPISODE'UN 4. SAYISINDAKİ YAZINIZDA DİJİTALE İŞ 
YAPMAKLA İLGİLİ DE BİR YORUMUNUZ VARDI, EPEY 
DİKKAT ÇEKTİ, SİZE SORAYIM DİJİTALE İŞ YAPMAK 
DOĞRU ALGILANIYOR MU? 

Pınar: Dijital dizi yapmak; diziye küfür, 
seks koymak ve aslında TV'de yayınlanacak bir hikâyeyi süsleyip vermek değil, 


hem yeni. güzel 
bir şey olsun 
istiyor ama 
Türk yaratıcı 
kültürüne 
yüklemek lazım 
——— bunu. 
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dedim, arkasındayım. Dijitalin ana akım 
televizyonun kaderini değiştirebilecek güce 
haiz olduğunu da düşünüyorum çünkü. 
Sadece kendi kaderinden sorumlu değil. 
Öte yandan lütfen bir dijitale yapılan işlere, 
bir de TV'ye bakın. Şu haliyle bile umut 
verici, hepsini destekliyorum dijital işlerin. 
Sevip sevmememden bağımsız. Bir kere 
yeni mecra olmasını destekliyorum, çok 
ihtiyacımız var buna. Sadece şunu söylemek istedim; eğer öncüler olacaksak, ilk 
yapılan işlerde daha fazla sorumluluk var 
üstümüzde. Yeni kapılar açmak, bir bayrak 
taşımak anlamına geliyor, bunun bilincinde 
olmamız gerek. Ben de bir dijital mecraya 
iş çalışıyorum şimdi. Başkalarına söyledigim şey kendim için de geçerli. Meselesi 
olan, söyleyecek yeni bir cümlesi olan bir iş 
kurmaya çalışıyorum. 

Kerem: Türkiyede dijital pazarın yerleşmesi 
için ekonomik bariyerin aşılması gerek. 
Türkiyede kurulan kanalların yerleşmesi Türk ekonomik yapısı içinde çok zor. 
Abonelikler, reklamlar, bunlarla bir dizinin 
çıkması gerçekten çok zor. Biraz yokuş yukarı bir iş. Ben onun için bir zaman gerektiğini düşünüyorum. Tabii, mecraların da 
ayrılması gerekiyor. Dijitalde izleyeceğiniz 
bir şeyi ana kanalda seyretmemeniz lazım. 
Mantık olarak da ayrılmaları gerekiyor, 
henüz ayrılmış değiller. 

Pınar: Bir de proje devamlılığı gerekiyor. 
Masum da Fi de çok önemli işlerdi ama oldular, bittiler. Hemen devamında yeni proje 
gelmiyor. Birçok insan dizi bittikten sonra 
iptal etmiş o yüzden üyeliğini. Yeni, orijinal 
proje üretmek kolay değil farkındayım, öyle 


Su anda Türkiye?de 
talep edildiği 
düşünülen ve o 
yüzden de yazılan 
işlerle dünyada talep 
edilen işler arasında 
uçurum doğdu. 
Türkiye?de şekillenen 
diziler dünyaya hitap 
etmiyor, edemez 

deş çok kapalı işler. 
Yaptılar onlar zaten 
yıllarca. O uçurum 
açıldıkça fırsat da 
daralacak tabii. 


MİMİ 


yapamıyorsan bünyene kattığın yabancı dizi çeşitliliğiyle artırabilirsin üyelerini. BluTV yapıyor o anlamda güzel bir şeyler. 


YILLARDIR SEKTÖRDESİNİZ, DONANIMLI İNSAN YETİŞTİRMEYE YÖNELİK BOŞLUK- 
LAR VAR SANKİ SEKTÖRDE, TOYİSTANBUL'DAKİ ATÖLYELERLE İŞİN BU TARAFINDA 
BİR ŞEYLER YAPIYORSUNUZ AMA ORAYA DAİR NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Pınar: Adayların eğitim alabilecekleri az imkân var. Olanlar 

da kendi içlerinde zorlanıyor, biz zorlanıyoruz açıkçası, Çünkü 
yetiştirdiğimiz adaylara örnek gösterdiğimiz televizyonun hali bu 
olunca, bir yanda kursta sürekli derinleşmeleri, işlerini katmanlaştırmaları gerektiğini dinlerken, akşam eve gidip T'V'yi açtıklarında 
halihazırdaki dizilerle karşılaşıyorlar. O ihtiyacı canlı tutamıyorlar 
içlerinde, gereken motivasyonu sağlayamıyorlar. Biz sağlamak için 
çırpınıyoruz, didiniyoruz ama kolay olmuyor. Kurslarımız genelde 
onları yazarlıktan vazgeçirmek üzerine işliyor bu yüzden. Çünkü 
TV'ye bakıyorlar, bunu ben de yaparım diyorlar ve kursa geliyorlar. Biz anlatıyoruz gerçekte olması gerekeni ve azımsanamayacak 
sayıda insan, “Bu işin böyle olduğunu bilmiyordum, bunu yapamam ben, diyor. Gerçekten de benim kursuma gerek yok, TV'de 
izlediklerini yazabilmek için. 


SİZİN KURS İÇERİĞİNİZDE SANAT TARİHİ, EDEBİYAT TARİHİ, FELSEFE DE VAR. 
Pınar: Tabii çünkü yazarlıktan bağımsız değil bunlar. Son bir yıl 
içinde orijinal bir tabloya kafa yormamış bir insandan orijinal bir 
fikir bekleyemem ben. Bir şekilde kafasını açacak, dünyasını zenginleştirecek, hayal gücünü besleyecek araçlara ihtiyacı var yazar 
adayının. O yüzden disiplinlerarası, kapsamlı bir eğitim vermeye 
çalışıyoruz. 

Kerem: Bu da madalyonun bir yanı. Diğer yanı da tepedeki iş 
modeli bu tür yaratıcı insana fırsat veren bir iş modeli değil. Biz 
birçok insan yetiştiriyoruz sonuçta. Aslında dünyanın başka bir 
yerinde yapsan şöyle olurdu: “Aman, ne güzel, daha ucuza yeni 
yetenek yetiştiriyorlar, hemen kapalım!” diye düşünürler. Bizim 
dünyamızda yaşanansa, “Ya, onlar yazmasın da sen yaz.” Yine yeniye, farklıya bir güvensizlik var, oradan da yaratıcı talep çıkmıyor. 
Bizde kapıdan içeri girmek zor ama içeri giren herkes, Türkiyede 
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her iş alanında öyle, orayı sahipleniyor, ne yaparsa yapsın orada 
kalıyorlar ve o isteniyor. Oysa yaratıcı mantık bunun tersine işler, 
yeni birini oraya sokmak ister ki yeni bir şey çıksın. Tepeden de bir 
problem olduğunu düşünüyorum ben orada. 

Pınar: Tepedeki kapılar açıldıktan sonra ilk refleks, yeteneğe alan 
açmak, onda beğendiğimiz, özgün tarafları parlatmak olması 
gerekirken bizde ilk refleks, yeteneği evcilleştirmek üzerine oluyor. 
Seni buluyor, “Çok iyi, vaatli bir yazarsın, çok iyi şeyler yazmışsın 
ama şimdi bırak onları ve benim istediğimi yaz,” diyor. Bu, yeteneği 
köreltiyor haliyle. Sıradanlaştırıyor. Oysa bizim asıl işimiz ve sorumluluğumuz vasatı yüceltmek değil. Sıradanı yenmek, orijinalleştirmek. 

Kerem: Ya da yazmış olduğun şeyi yaz. Başarı kıstasımız şu: 
Başarılı olmak için ne yaptıysan aynısı tekrar et. Ezel referansının 
gelmesi, beni memnun eden bir şey değil artık. Neredeyse 10 sene 
oldu, mantıksız bir referans çünkü geçmişe ait, o zaman değerliydi. 
Bizler zamanın dışında iş yapmıyoruz ki, bugüne ait değerli şeyi 
bulmak gerek. Bugüne ait ne değerli diye aslında yazarın farklı bir 
şey yazmaya teşvik edilmesi gerek. 

Pınar: Sıkıntı bir kaynak sıkıntısı değil, kaynağı doğru kullanma, 
doğru yönlendirme sıkıntısı; daha sistematik bir problem. Yoksa 
gerçekten bizim kurslarımızda da çok yaratıcı insanlarla karşılaşıyoruz. Eminim şu an T'V'ye iş yapan yazarlar arasında da çok nitelikli kalemler var. Ama sistem onların niteliklerinin öne çıkmasına 
izin vermiyor. Aksine, “Sakla bunu, bana benim istediğimi ver!” 
diyor. 

Kerem: Bir de bu işin zanaat tarafı Türkiyede çok algılanan bir 
mesele değil. Türkiye dizi dünyası öyle doğdu, o yüzden de çevirmek çok zor. Bizler zanaatı zor olan bir iş yapıyoruz, evet, yetenek 


önemli ama daha önemlisi, öğrenmeniz 
gereken çok şey var bu işi yapmak için. 
Türkiye'de işlerin zanaatları konuşulmaz. 
Episode gibi işler o yüzden değerli. Futbolumuz da öyledir, hangi sistem, hangi 
mantık... bunları konuşmaz, analiz etmeyiz. 
Başarılar kazandığımızdaki başarı formülümüz, cesaretlendirmektir, “Türk'ün gücünü 
ispat etmektir”, aslında sahada hiç karşılığı 
olmayan şeylerdir. Dizi dünyamız da böyle. 
Kadın dizisi tutuyor ya da buraya bir aile 
verelim gibi geyikler aslında zanaatçının işi 
değil, onlar başka bir seviye. Zanaatımızı 
öğrenmek çok önemli çünkü zor, astronot 
olmak gibi bir şey bu yani. Öğrenmen gereken bir şeyler var orada, ama öğrenmen 
gereken şeyler üzerinden ilerleyebilmen 
için akademiye ihtiyaç var. O akademinin 
illa bir okul olması gerekmiyor; insanların 
masa başlarında bunu konuşmaları, anlamaları da önemli. İçerik üstünden yarışmıyoruz hiçbir zaman. Ezel zamanının en sevdiğim tarafı oydu, içerikler kapışabiliyordu. 
O olsa, o diyalektikten bir şey çıkar zaten. 
“O bunu böyle yapıyor, ben ona inanmıyorum, başka türlü, şöyle yapacağım,” 

diye konuşulabilse bunun bir anlamı olur 
ama bizde ne yazık ki o diyalektik yol çok 
kapalı. Bu nasıl çözülür derseniz, çok kolay 
bir yol bilmiyorum. Bir de şunu söylemek 
gerek; sektör kötü durumda gerçekten ama 
farkındalar mı bilmiyorum. Herkes bu lafı 
ediyor ama... 


RÖPORTAJLARDAN ANLADIĞIM, HERKES FARKINDA 
AMA CÖZÜMLERİ ÇOK BELİRSİZ. BİR TARAFTAN DA 
TÜRKİYE'NİN POLİTİK DURUMUNDAN ÇOK BAĞIMSIZ 
DEĞİL. 

Kerem: Farkındalık şikâyetle gelmiyor, 
analizle geliyor. Yeni çıkmış bir çocuğa astronomik bir rakam verirsen onun zanaatını 
ilerletmesini beklemek hayaldir. O yaşta o 
imkâna kavuşan biri o zanaatı ilerletmeyecek, bunun bir sürü örneği var. Yapımcı 
bunun farkındaysa o zaman daha fazla para 
verip almaya çalışmak yerine yaratmaya çalışması gerek, casting sisteminin değişmesi 
gerek, Türkiye'yi dolaşıp başka yetenek 
aramaları gerek. Çözümler bu tip eylemlerde. Kendi adımıza biz bununla uğraşan 
insanlarız; yeni yetenek keşfetmek, onların 
seslerini duyurmaya çalışmak bizim için 
önemli. Bizim yazarlarımız bir sürü yerde iş 
yapıyorlar ama bunun yayılması lazım. 
Pınar: Genel psikolojimiz orada çok belirleyici bence. Sadece farkındalıkla kalmayıp 
sektörü analiz eden, üstelik son derece akil 
çözüm önerileri olan genç yapımcılar var. 
Konuşuyoruz onlarla fakat bunu değiştirecek, en azından başlatabilecek adımı bir 
türlü atamıyorlar. Neden? Çünkü onlar da 


hepimiz gibi her sabah, bir şekilde, bir şeyden korkarak uyanıyorlar. Bu o kadar baskın bir ruh hali ki, “Hadi ben risk alıyorum, 
yeni bir şey deneyeceğim,” demek bundan 
10 sene önceki kadar kolay değil. 

Kerem: Evet ama orada o kavgayı vermek 
herkesin faydasına. Yoksa seyrediyoruz dediğimiz şeylerin değerleri çok azalıyor. Bir 
de hep seyrediliyorlarmış gibi konuşuyoruz 
ama toplamda TV dizisi daha az seyredilen 
bir şey haline geldi. Ezel, Suskunlar zamanı 
15 reyting aldığımızda yanımızda yine 15 
reyting alan birileri olurdu. Şu an toplamda 
o kadar insan seyretmiyor ki zaten. 


SEYİRCİ REFLEKSLERİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ? 
Kerem: Reytinglerden değil ama sosyal 
medyadan, birebir yorumlayabilirsiniz. 
Oraya baktığımızda bir açlık görüyorum. 
Farklı olan bir şeyi isteyen insanlar görüyorum. Reyting sistemine bakarsam onu 
göremem ama. Reyting sistemi o görüntüyü kapının dışına atmak için kurulmuş bir 
sistem. 

Dizi, kültürün çok doğru bir aynası. 
Sinema ya da başka kollardan daha doğru 
çünkü ticari bir mesele ve bir evin içinde 
duruyor, çok seyrediliyor. Boğaziçi'nde 
ders veriyordum. Orada gördüğüm temel 
ve beni kaygılandıran şey, gençliğin benim 
gençliğime ve senin gençliğine oranla 
dertlerinin çok az olması. Yani dertleri 
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çok dışlayarak yaşamaya alışmış olmaları. 
Eskiden üniversite genci dediğin çok dertli 
bir canlıydı. Siyasi derdi vardı, kişisel derdi 
vardı, o dertler onları büyütürdü. Şimdi 

o dertlerden daha soyut, o anlamda daha 
ruhsuz bir gençlik yetiştiriyoruz. Kişisel 
gözlemim bu. Ama bu, korkuyla da alakalı. 
Korku refleksi böyle bir şey olabilir zaten, 
bir de etkileyemeyeceğini düşünmek... 
Aslında diziler daha iyi, daha değerli olsun 
istiyorsak o zaman o kültürü daha iyi, daha 
değerli hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü 
onlar seyredecekler. 

Pınar: Bu ülkede yaşayan gençler her sabah 
uyandıklarında tarihi baştan yazacak denli 
büyük politik veya toplumsal travmalarla 
karşılaşıyorlar. Tarih şöyle bir şey ya aslında, içinde yaşarken fark etmeyiz, bundan 
bir 30 sene sonra geri dönüp baktığımızda 
tarih kitaplarında, o dönem bunlar olmuş 
diye değerlendirebiliriz ancak kendimiz 
içindeyken büyük resmi göremeyiz. Ama 
şu anda öyle değil. Şu anda gençler, her 
sabah kalktıklarında tarih baştan yazılıyor 
bu ülkede ve gerçekten bir kuşağa bu kadar 
tarih fazla. Yazıktır. 


BİR UMUTSUZLUK HALİ DE VAR. “ARTIK DEĞİŞTİRE- 

MEYİZ,” DUYGUSU DA ÇOK KUVVETLİ İNSANLARDA. 

SEKTÖRDE DE BELKİ AYNI ŞEYİ GÖRÜYORUZ. “ARTIK 
DEĞİŞTİREMEYİZ”.... 


Kerem: Dizi dünyası bunun aynası olur 


Başarı kıstasımız şu: Başarılı 
olmak için ne yaptıysan 
aynısı tekrar et. Ezel 
rejeransının gelmesi. beni 
memnun eden bir şey değil 
artk. Neredeyse 10 sene 
oldu. mantıksız bir referans 
çünkü geçmişe ait, o zaman 
değerliydi. Bizler zamanın 
dışında iş yapmıyoruz ki, 
bugüne ait değerli şeyi 
bulmak gerek. Bugüne aitne 
değerli diye aslında yazarın 
farklı bir şey yazmaya teşvik 
edilmesi gerek. 
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Bizler zanaatı 
zor olan bir 
iş yapıyoruz, 
evet, yetenek 
önemli ama 
daha önemlisi 
öğrenmeniz 
gereken çok 
şey var bu işi 
yapmak için. 
Türkiye?de 
işlerin 
zanaatları 
konuşulmaz. 
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sadece. Dizi mantığı o anlamda kapı açacak 
şekilde ilerlemez, daha çok aynalayabilir, 
onun içinde bir yenilik bulabilir. Sonuçta biz 
kendi çapımızda, kendi hayatımızda buna 
bir çözüm aradık. Ama ben 4-5 senedir buna 
dizinin içinden bir çözüm bulunabileceği 
kanaatinde değilim, bulunamayacağı kanaatindeyim. Onun doğru bir mecra olmadığı 
kanaatindeyim, kendimizi üzeriz sadece. 
Pınar: Evet ama yazarlığın doğasıyla çelişen bir tarafı yok mu bunun? O yüzden bu 
kadar üzülüyorum zaten. Elbette TV'nin, 
ülkeye hâkim olan korkuyla, karanlıkla baş 
edecek gücü yok, ona karşı bir araç değil 
biliyorum. Ama bir yazarın, yazdıklarıyla 
farkındalık yaratmak ve onun üstünden 
belki bir değişime sebep olmak, en azından 
bunu umut etmek gibi bir görevi yok mu 
yazarken? 

Kerem: Evet var, ama o zaman dizi yazmamalı. 

Pınar: Ne yazarsan yaz, fark etmez... 
Benim bildiğim yazarlık türünün böyle 

bir talebi var. Belki de o yüzden senelerdir 
TV'ye iş yapmıyorum. Biz Kerem'le en 

son 20 Dakika'yı yazdık, o zamandan beri 
TV'ye iş yazmıyoruz. 


EKİBİNİZ YAZIYOR DEĞİL Mİ? 

Pınar: Ekipler yazıyor, biz süpervize ediyoruz onları ama bilgisayar başına oturup dizi 
yazmadık. Ben bir sinema filmi yazdım bu 
arada. 

Kerem: Denemedik de değil, denedik ama 
yazamayız. 


Pınar: Şu anda ne kadar karanlık bir tablo 
çizersek çizelim Kerem her gün eminim ki, 
“Ben cesur bir şey söyleyeceğim,” güdüsünü 
kaybetmediği için bilgisayarın kapağını 
açabiliyor. Ben de öyle. Başka türlü yazmayı 
biz bilmiyoruz. 


İYİ BİR ŞEY DE ÇIKMAZ HERHALDE ÖYLE BİR MOTİ- 
VASYON OLMASA. 

Kerem: Çıksa bile dönüşüyor. Başlangıcında heyecanlandırsa bile şu anki dünya 
onu yere indiriyor. Kendi adıma şöyle bir 
mantık kuruyorum: Zaten şu anki işlerden 
sonra tekrar dizi yazmayı düşünmüyorum 
bir süre. Çünkü bu söylediğim şeyler benim 
hayatımı etkiliyor. Nihayetinde Pınar için 
de geçerlidir, sabah kalktığımızda hadi 
gidelim, şunu yapalım, şurada gezelim 
demiyoruz biz, hadi gidelim bir şey yazalım 
diyoruz, isteğimiz o yönde oluyor, bizim 
tercihimiz o. Şimdi bunu sürekli hayal kırıklığı içinde yaparsan senin yazarlığını da 
geriye çekiyor. Benim çıkış noktam; bunları 
yazabileceğim kadar cesur bir şekilde yazarım, devamı beni ilgilendirmiyor artık. 

O yüzden bunlar benim için dizi dünyası 
adına son işler. Hayat büyük, sonra neler 
olur bilemeyiz tabii ama... 

Pınar: Belki o esnada güzel bir şeyler olur. 


EN AZINDAN UMUT VEREN BİRTAKIM ŞEYLER OLURSA 
SEVİNECEĞİZ. 

Kerem: Evet. Yaşamamıza izin veren bir şeyler olursa sevineceğiz hatta. Ama o cesaretin 
gerekli olduğunu çok düşünüyorum tabii. 


Pınar: Benim kalemimin ucunu sivrilten şey, yeni bir şey söyleme 
arzusu. Bunu şu anda TV'de gerçekleştiremiyorsam o zaman iş 
yapmam. Duruş meselesi değil bu sadece, istesem de yapamam, 
elimden gelmez. 


DİJİTAL BURADA NEYSE Kİ KUVVETLİ SEÇENEK OLUYOR. 

Kerem: Onun da dönüşmeye ihtiyacı var, sadece dijital olduğu için 
iyi olmuyor. Orada da buna benzer bir macera gerekiyor. Ama dizi 
dünyasını değiştirelim, yeni şeyler katalım diyorsanız tek başınıza 
yapamazsınız o işi. Yapımcısı da o düşünceye sahip olmalı, kanal 
da, oyuncu da, yönetmen de bu düşünceye sahip olmalı ki yeni bir 
şey çıkabilsin. 


BUNA DAİR BİR ÖNGÖRÜNÜZ, UMUDUNUZ VAR MI? 

Kerem: Benim bir eylemim var, o zaman göreceğiz. İki dizimi de 
anlattığım standartlarda ilerletiyorum, bu bir umut verir mi, bir 
kapı açar mı hep beraber göreceğiz. 

Pınar: Yazar doğası gereği hayalperesttir. Ben öyleyim en azından. 
Zaten bunun değişeceğine dair bir umudum olmasa bundan sonra 
nasıl yaşayacağımı bilmiyorum ben. Yazarak yaşıyorum, o yüzden 
TWye asla bir şey yazmam demiyorum. İşler biraz düzelene kadar 
yazmamayı tercih ediyorum. Bir noktada, umarım bize yetişir, 
elbette değişeceğine dair umudum var. 

Kerem: Yine karanlık bir şey söyleyeceğim ama söylemeden 
edemem; hepimiz aynı zamanda ülkeden gitmeyi düşünüyoruz. Bu 
hepimiz üstünden kendi derdimdir ama sonuçta Türkiye içinde iş 
yapan bir yazarım. O yüzden dışarıdan baktığımda bunu çok hazin 
buluyorum. Bu bir tercih olarak çıkmıyor benim önüme. Yapmak 
istediğim şeyleri yapabilmem için yurtdışına gitmem gerektiği 
mantığı çıkıyor ortaya. Bu bence iyi bir tablo değil. Bunu çok 


Elbette TWnin 
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insan paylaşıyor. O insanlara, “Niye bu ülkeden gidiyorsun?” diye 
kızmak yerine -kimse gitmek istemiyor aslında bu ülkeden- bunu 
irdelemek gerek çünkü o sırada yetenek gidiyor. 

Pınar: O gitme arzusu bende şöyle bir sebepten kaynaklanıyor; yazarlık mesafelerle ilgili bir şey. Mesafe koymakla, sınırlar koymakla 
ve çoğunlukla da o sınırları ihlal etmekle ilgili. Yazdığınız şeyle 
aranıza giren mesafe şu anki sektör durumu sebebiyle iyice açılmaya başladığında bir yazarın otomatikman kendisiyle arasındaki 
mesafe de açılıyor. Yazdığıyla arasında organik bir bağ var çünkü; 
en azından benim için öyle. Ben o mesafeyi kısaltmak için şartlarla 
aramdaki mesafeyi açma ihtiyacı duyuyorum. Uzaklaşmak, dışarıdan bakmak için sadece 'T'V'ye ara vermek değil, ülkeye de ara 
vermek gerekiyor galiba. 

Kerem: Bir de yaşamdan farklı değil ki o. Ben bugün burada 
yaşıyorum, sabah kalkacağım ve gece yatana kadar, hepimiz için 
geçerli, gündelik her şey benim nasıl yazdığımla ya da yazıp 
yazamadığımla göbekten bağlı. Sabah kalktığımda orada bomba 
patlamış, taksiciyle şöyle kavga etmişim vb. gün içinde olan şeyler 
benim yazmama engel olan şeyler zaten. İnsan da şunu istiyor: Başlarım bu işe, gideyim bir yerde rahat edeyim, oturayım bilgisayarın 
başına, yazabileyim gibi çok basit bir mantık kuruyorsun. 

Pınar: Ben bir hikâyeyi, bir senaryoyu yazmaya başladığımda bir 
fikre iman ediyorum, onun dışındaki her şeyi unutacak kadar. 

O yüzden bilgisayarımı açıp sadece onunla baş başa kaldığımda 
kendime ait bir dünya yaratıyorum, dışarıdaki dünyadan tamamen 
bağımsız. Ve sıra bilgisayarı kapatıp normal dünyaya dönmeye geldiğinde, ikisi arasındaki uçurum o kadar fazla oluyor ki dönemiyorum. İki dünya arasında bir yerlerde kalıyorum böylece. Geri dönebilecek bir yerim yok çünkü, üstüne basacak zeminim olmuyor. 
Kerem: Çok okuyan, çok seyreden insanlarız, hayatımız öyle geçti 
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ama ben 4-5 senedir çok daha az kitap okuyorum, çok daha az 
değerli şey seyrediyorum. Çünkü duygularım ve kafam o kadar 
doluyor ki buradaki dertlerle, eve gittiğimde bir tek şey istiyorum: 
Aman onlardan uzak kalayım. O yüzden beni yine kalben ya da 
zihnen yoracak bir şey yapamıyorum. Bence asıl kayıplar da buradan başlıyor, çünkü kendimizi büyütemiyoruz. 


SİZİNLE İLK KONUŞTUĞUMUZDA BAHSETTİĞİNİZ BİR KONU VARDI, UYARLAMA- 
ESİNLENME MESELESİ. UYARLAMANIN TÜRKİYE'DE BİLİNMEMESİ. 

Kerem: Komik bir şey o. Dün çalıştığım kafenin garsonları Ezel 
hayranı. Sonra Suskunlar'a başlamışlar, onu anlatıyorlar. Oradaki 
biri, “Ama Suskunlar'ı çalmışlar!” dedi. Genel olarak algı bu. Ben 
15 yıldır aynı cümleyle başlıyorum, öyleyse tarihin en büyük edebi 
hırsızı Shakespeare olmalı. Yazdığı neredeyse her şey bir adaptasyon, hatta sahne sahne adaptasyon. Orada algılamamız gereken 
şey şu; bir ürünü, bir projeyi irdeleyip onu tekrar yarattığınızda 
yeni bir şey yaratıyorsunuz. Zaten yazar olan herkes bunu biliyor, 
başka şansınız yok. Monte Kristo Kontu'nu irdeleyip tekrar Monte 
Kristo Kontu'nu yazma şansınız yok yani. Sizin algınız başka, dünya 
başka, her şey başka. Onu tekrar yeniden yazıyorsunuz, o başka bir 
ürün oluyor, siz isteseniz de istemeseniz de. Kuram olarak da adaptasyon aslında yaratıcılığı çok daha zorlayan bir mesele. Sınırlarınız 
ve onun içinde ilerlediğiniz alanlar daha dar olduğu için. 

Pınar: Kolay değil aslında. Başkasının yazdığı bir hikâyeyi kendi 
vizyonuna oturtmak, onu dönüştürmek, orijinal içerik çalışmaktan 
daha meşakkatli bir mesele. Kendi spesifik bakış açınla evvelden 
yazılmış olan arasındaki farkı eritmen, sonra bir de onun üstüne 
çıkman gerekiyor. Ama Suskunlar mevzu olduğunda kendi açımdan bu sorunun cevabı kolay. Ben o işi Amerikalılardan çaldıysam 
Amerikalılar neden uyarlamak için gelip bana para ödediler o 
zaman? 


İYİ EDEBİYAT OKURU OLDUĞUNUZU BİLDİĞİM İÇİN SORUYORUM, EDEBİYATI 
GÜÇLÜ BİR ÜLKEDE NEDEN BU KADAR AZ YERLİ ROMAN UYARLAMASI, DİZİ VE 
FİLM OLUYOR SİZCE? 

Kerem: Basit bir sebepten, seçeceğimiz konular çok dar, janrı da. 
Sonuçta edebiyatı iyi olan işler aynı zamanda aykırı işler. Daha 
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isyankâr, daha farklı işler ve o işleri seçemezsiniz, o işleri seçme- 
nin bir yöntemi yok zaten. Shameless'ı adapte ediyorsanız, oradaki 
cinsel malzemeden arındıramazsınız onu. Arındırırsanız da ne 
olduğunu bilmeyiz. Tüm işler için onu söyleyebilirim. Oradaki 
malzemeleri kullanmamıza izin yok zaten. 

Pınar: Sınırlar belli bizde; mevsim yazsa romantik komedi 
yazacaksın, mevsim kışsa drama yazacaksın. O drama da kendi 
içinde ikiye ayrılıyor, erkek hikâyesi ya da kadın hikâyesi. Erkekse 
mafya, kadınsa kadınların durmadan ağladığı hikâyeler. Bu kadar. 
Bir korku, bir polisiye yapalım, sadece komedi yapalım düşüncesi 
yok, onlar dışında bir janr yok zaten, sunduğumuzda uzaylı gibi 
bakıyorlar bize. 

Kerem: O dediğin malzemeyle birleşiyor. Kuyucaklı Yusuf'u adapte 
etmek istiyorsan Anadolu'daki insan malzemesini aykırı, dobra 
şekilde yazabilmen gerekli. Onu adapte edemiyorsan yazma zaten. 
Ama şimdi onu adapte edemezsin çünkü onu yazamazsın şu an. 
Pınar: Tamam, orada bir Anadolu malzemesinden bahsediyor- 
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MUTLU BİR HAYAT KURMALARI YILLARINI ALDI. 
HER ŞEYLERİNİ KAYBETMELERİ YİRMİ DAKİKA. 


sun. Malzemelerin şu andaki konjonktüre uygunsuzluğundan 
bahsediyoruz yani. Gel, bir de tamamen oradan koparalım, bir 
Barış Bıçakçı da uyarlayamazsın mesela şu an. Adapte edemezsin 
çünkü çok incelikli, çok naif. TV hep daha büyük, daha da büyük 
olaylar istiyor, her bölümde biri birini bıçaklasın, aldatsın, delilerce kavga etsin istiyor örneğin. Eyvallah, drama, hayatın sıkıcı 
tarafları çıkarılmış versiyonu ama gerçeklikten bu kadar kopması 
sahici değil. 


HER BÖLÜMDE BİR OLAY KOPSUN. ÖYLE BİR ROMAN YOK ZATEN, 
Pınar: Aynen. Şimdi adam şiir gibi, tablo gibi kitaplar yazmış, 
onları T'V'ye uyarlamanın imkânı yok. 


TU, DEDİĞİNİZ GİBİ BUNU KALDIRMIYOR AMA SİNEMA FARKLI. İYİ BİR ROMAN 
OKUDUĞUMDA KEŞKE SİNEMAYA UYARLANSA DEDİĞİM ROMANLAR VAR, OKUMU- 
YOR MU İNSANLAR DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM. İŞİ BU OLAN İNSANLAR TAKİP Mİ 
ETMİYOR? 

Kerem: Tabii az okunuyor. 

Pınar: Gerçekten okuyan insan çok az, burası acı olan tarafı. 
Ama okumak da yetmiyor. Romanla dizi ya da film arasında 
mutlaka tercüme edilemeyen bir şeyler oluyor, onu içselleştirecek ruh inceliğine sahip olmak çok önemli. Orada gerçekten bir 
vizyon gerekiyor. O belki romanın yazarını da işin içine katmakla 
çözülebilir. Ama orada da kavramlar birbirine karışıyor. Senarist 
nedir, yazar nedir, hikâyeci nedir, az insan bu ayrımların farkında. Sektördeki birçok insana göre iyi bir fikri olan herkes hikâye 
yazabilir, senaryo yazabilir. O yüzden o kavramların arasında da 
kayboluyorlar. 

Kerem: Bir de edebiyatı koyduğumuz yerler var, orada da kayboluyorlar. Kim okunur, kim reyting yapar, onlar çok kafası karışık 
şeyler bizim ülkemizde. 


SEKTÖRE GİRMEK İSTEYENLER İÇİN NELER SÖYLERSİNİZ? 
Kerem: Buradan, girmeyin gibi bir şey çıkıyor. 
Pınar: Bizim kurslarımıza gelmeyin gibi bir şey de çıkıyor. 


BUNLARI BİLEREK GİRİN, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAYIN... DAHA DOĞRU OLUR 
BELKİ. 


Pınar: Ben kimseye arzu ettiğiniz yola çıkmayın demem, hayat 


görüşüm buna izin vermiyor. Yazarak her şeyi gerçekleştirebilecegime inanırım ben. Bir şeyi çok istiyorsan onu yapmayı mutlaka 
denemelisin. Ben yazmayı çok istiyorum, hayatıma böyle devam 
etmek istiyorum diyen herkes, sektör bu halde de olsa, hatta daha 
kötü bile olsa bunu denemeli. Mucizelere inanırım çünkü. Bu 
kadar karanlık şeyler söyledik, ağlayacak gibi oldum ama umut var 
mı dediniz var dedim mesela. Şu an ütopik göründüğünü bilmeme 
rağmen, o yönde bir gidişat gözlemlememe rağmen, sırf öyle olmasını istediğim için söylüyorum bunu. O yüzden yeni yazarlara da 
çok istiyorlarsa mutlaka girmelerini tavsiye ederim. Yazma tutkusu 
yazdıkça büyür çünkü, yazsınlar. Sadece çok çalışmaları, mevcut 
durumu iyi okumaları gerekiyor. Şu dönem biraz daha şanssızlar, 
şu dönem iyi bir iş çıkarmak daha zor ama imkânsız değil. 

Kerem: Öbür taraftan yazar dizi yazmak zorunda da değil. İnsanların şu anda dizi yazmalarının temel sebebi, başka türlü para 
kazanacak bir yazarlık alanı görmemeleri, oyunculuğu da o yüzden 
seçiyorlar. Bir kere o mantığı bir kırmak lazım. Başka alanlara 
açılmak isteyen insanların, onların da peşinde koşmaları gerek. 
Çizgi roman yazmak isteyen onun peşinden koşabilmeli, hikâye 
yazmak isteyen, video oyunu çıkarmak isteyen... O alanlar açılırsa 
dizi dünyası da zaten daha çok açılır. Ama dizi her şeyin çaresi 

gibi görünürse işte orada işimiz zorlaşır. Başka alanlara da bizim 
açımızdan destek olmak önemli bence. 

Pınar: Öte yandan TV çok büyük bir okul. Ben yazarlığı yazarak 
öğrendim. TV çok öğretir, yazdığınız malzemeyi bir hafta sonra 
ekranda görürsünüz. Dünyanın en iyi yönetmeninin veremeyeceği 
dersleri o malzeme size verir. Size hayal ettiğiniz malzemenin karşılığını verir, “Bak kafanda kurduğunun karşılığı bu,” der. Bunu çok 
kısa süre içinde, devamlı, haftalarca yapmak zorunda kalırsınız. Bu 
bir yazarı çok eğitir, çok geliştirir. Bir de şu var: TV de olsa, sinema 
da olsa, edebiyat da olsa, içinizde bir hikâye varsa, o dışarı çıkmak 
zorundadır. Bırakın çıksın. 
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YALEKRANINDA 
NELER OLDU? 


KORE UYARLAMASI OLAN KALP ATIŞI YAZ DİZİLERİNDE ÖNE ÇIKIYOR. ÖZELLİKLE GÜÇLÜ 
KADINLARIN BENİMSENMEYE BAŞLAMASIYLA DİZİNİN KARAKTERLERİNİN ÖVGÜYLE TAKİP 
EDİLDİĞİ, ÇOK İZLENMENİN YANI SIRA SOSYAL MEDYADA GENİŞ BİR KİTLEYE HİTAP ETTİĞİ 
GÖZLEMLENEBİLİR. DİZİDE GÜÇLÜ KADIN KARAKTER, AŞK, DRAMA VE ÇEKİŞME GİBİ 
UNSURLARIN DİZİYİ ÖNE ÇIKARDIĞINI SÖYLEYEBİLİR. 


2017 YAZ EKRANINDA dizilere baktığımızda görmeye alıştığımızın 
dışında bir tabloyla karşılaştığımızı söylemek mümkün. 2016 yazın- 
da yaşanan gündem olayları, 15 Temmuz gibi bütün ülke gündemini 
değiştiren olaylar gündemle birlikte doğal olarak televizyon yapımlarını da oldukça etkilemişti. Bu sene biraz da geçen seneden gelen 
durgunluk yansımış diye düşünüyorum. Her ay 3-5 yeni projenin 
başladığı yıl boyunca bazı kanallar mevcut dizilerinin tekrar bölümleri ve sinema filmleriyle bazısıysa tek yeni yapımla yaz ekranında 
yer aldı. 

Reyting performanslarına bakıldığında, yapımların tekrarlarının 
bile yüksek reyting aldığı düşünülürse belki de daha sakin bir yayın 
akışının kanallara getirisinin daha fazla olduğu ve izleyicileri daha 
az yorduğu söylenebilir. 

Yine daha önceki dönemler gözlendiğinde yaz ekranı dizilerinde 
ayırt edici birkaç öne çıkan özellik olduğunu söylemek mümkün: Sakar ama sevimli, genç, güzel ve fakir bir esas kız, yakışıklı, önemli bir 
işi olan ve zengin bir esas erkek karakterlerini içeren, bu çiftin aşkı 
etrafında ilerleyen hikâyenin komedi ağırlıklı olmasının yanı sıra 
isminin de yazı çağrıştırması en göze çarpan noktalardan. Ancak 

bu yaz ekranında göze çarpan bir diğer değişiklikse dizilerin içeriği 
oldu. Daha drama ağırlıklı dizilerin bu yaz ekranında yer aldığını 
görüyoruz. Yine aşk ile zengin-fakir ilişkilerinin işlenişi devam 
ederken dramatik öğeler ve acılar yaşayan karakterler neredeyse her 
dizide yer alıyor. 

Sosyal medyada yaza damgasını vuran dizi 1 milyonu aşkın iletiyle 
Adı Efsane oldu! Dizinin sezondan devam ediyor oluşu, izleyicisini 
yazın da ekranlara taşıdı. Kadrosundaki değişikliklerle hikâyesinde 
de daha gençleşen dizinin, sosyal medyada bu kadar yüksek hacme 
ulaşmasında mevcut kitlesini korumasının yanı sıra çiftler arası aşk 
ilişkileri de oldukça etkili denilebilir. Fikret'in Sibel ve Çiler arasında 
kalışı, farklı çiftleri benimseyen fanlar tarafından dizinin yayın günü 
dışında dahi Twitter'da gündem oluşturdu. Üç karakter arasında 
yaşanan aşk üçgeninin, farklı çiftleri benimseyen fanları tarafından 
savunulduğu ve birbirleriyle yaşadıkları çekişmenin sosyal medya 
hacmi olarak olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. 


0Ü ErisoDa 


PROGRAM | KANAL 


| ileri sayısı |KADINX | (ERKEK 


ADı EESANE o (emin (eser (sec (0 


l 


DOLUNAY 


ik vlan Şen İso 7 
EEE ÇE 
Z 


ÇEMBER STAR TV 


Kanal D'nin yaz ekranında seneler sonra 
ekrana dönen Çocuklar Duymasın reytinglere damgasını vurarak giriş yaptı. İzleyicilerin 
ilk sezonlarından beri takip ettiği dizinin 
geri dönüşünün oldukça ilgi uyandırdığı 

ve izleyici kitlesini koruduğu söylenebilir. 
Dizinin yaz ekranında konuşan erkek kullanıcıların ilgi gösterdiği dizi olduğu da dikkat 
çekiyor. Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin'in 
yer aldığı İki Yalancı dizisiyse kanalın drama 
yapımı olarak dikkat çekiyor. 

Kore uyarlaması olan Kalp Atışı yaz dizilerinde öne çıkıyor. Özellikle güçlü kadınların benimsenmeye başlamasıyla dizinin 
karakterlerinin övgüyle takip edildiği, çok 
izlenmenin yanı sıra sosyal medyada geniş 
bir kitleye hitap ettiği gözlemlenebilir. 
Dizide güçlü kadın karakter, aşk, drama ve 
çekişme gibi unsurların diziyi öne çıkardığını söyleyebilir. Show TV'de yayınlanan 
dizi, yine dramatik bir aşk hikâyesinin 
ekrana taşındığı Rüya dizisiyle kanalı yaz 
ekranında sırtlıyor. 

Ateşböceği dizisi Yeşilçam esintisiyle ekranlarda izleyicisi tarafından takip edilirken; 
dizinin beklenilen yaz dizisi çizgisine da 
sahip olduğu ve ilgiyle takip edildiği görülüyor. Star TV'nin reyting rekorları kıran ve 
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yine bir yaz dizisi olarak öne çıkan Dolunay 
dinamik yaz hikâyesine sahipken, kadrosundaki popüler oyuncular Can Yaman ve 
Özge Gürel'in fanlarının da konuşulmaya 
etkili olduğu görülüyor. Star TV'nin yaz 
ekranlarında farklılığı ile dikkat çeken polisiye serisi Çember ise aksiyonlu hikâyesi ve 
farklı bölümleriyle ilgi çekiyor. 

ATV yaz ekranında Kanatsız Kuşlar ile giriş 
yaptı. Programlara ek olarak drama ağırlıklı 
bir hikâyesi olan ve kardeşlerin yaşadığı 
olayları anlatan dizisiyle yeni sezona hazırlık içinde bulunuyor. 

FOX TV de yaz ekranında yarışma yapımlarıyla dikkat çekse de sezondan devam 
eden dizisi No:309 büyük ilgiyle takip 
edilmeye devam ediyor. Kanal, Deli Gönül 
ile reyting rekabetinde yer alıyor. Gün değişikliği sonucu reytinglerde zirveye yerleşerek günün birincisi oldu. Tuvana Türkay ve 
Murat Ünalmış'ın yer aldığı hikâyede, âşık 
iki öğretmenin birbirini öldü sanıp başka 
yaşamlara devam etmesi ve yıllar sonra 
karşılaşmaları anlatılıyor. 

Yaz ekranında devam eden dizilerde, 
dramatik öğeleri olan diziler ağırlıkta olsa 
özellikle yüksek reytinglere ulaşmış olan 
daha yazlık dizilerin ilgi çektiğini söylemek 
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mümkün. Bunun dışında izleyicinin yeni 
yapımlar başlamadan izlemeye başladıkları, 
bildikleri yapımları izlemeye meyilli olabildikleri de Adı Efsane ve Çocuklar Duymasın 
gibi yapımlarla da göze çarpıyor. 


DİZİDE HİKÂYE KADAR KARAKTERLER 
DE ÖNEMLİ 


Dizinin hikâyesi ve oyuncusu kadar karakter oluşumu da dizi konuşulmalarında öne 
çıkıyor. İzleyicinin empati yapabilmesi için 
bağ kurabileceği karakterler ilgi çekiyor ve 
hikâyeye değer katıyorlar. 

Yaz ekranına damga vuran karakter Kalp 
Atışı dizisinin güçlü, kararlı, akıllı ve cesur 
kadın karakteri Eylül oldu. 87 bin iletisi 
olan Eylül'ü, 73 bin ileti yine aynı dizide 
yer alan Ali Asaf karakteri takip ediyor. 
İzleyenlerin çift arasındaki ilişki kadar 
karakterlerin hayat duruşu gibi noktaları da 
beğeniyle takip ettikleri söylenebilir. 

No: 309 dizisinde Onur ile Lale de aşkları 
ve çatışmaları ile takip edilen, gerçekçi bulunan hikâyeleriyle sevilen çiftler arasında 
yer aldı. 

Adı Efsane dizisinin sevilen karakterli ile 
Ateşböceği ve Dolunay'ın karakterleri de top 
karakterler listesinde yer aldı. 
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mamasına rağmen artık sinemadan televizyona 
ve edebiyata kadar en popüler, en incelikli 
örnekleri sunan tür haline gelmesi, kısıtlı koşullara rağmen Türkiye'de de kendini gösterdi. Son 
yılların en özgün ekran işlerinin ağırlıkla polisiye 
tesadüf olmasa gerek. 
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nden biri olarak karşımıza çıkıyor. 
eleri topuna hiç girmeden, bir “poirilmiş karakterleri ve olayları, Kanıt dizisinden 
türe aşina bir mutfak ekibiyle cast'ın yakaladığı 
uyuma kadar özel bir iş olan Çember, ilk 6 bö: 
ümden sonra yeni bir 6 bölüm siparişi aldı. 


Yakaladığı ilgiyle biz diziseverleri de mutlu eden 
Çember'in yönetmeni Abdullah Oğuz ve senaister Gözde Yılmaz ile Ibrahim Altun, özverili 
cevaplarıyla konuğumuz oldular. Çember dizisi- 

MAMA RÖPORTALAR: KORAY SARIDOĞAN nin geleceğine dair ilk kez haberdar olacağınız 
bilgileri de içeren bu leziz sohbetten umarız siz 
de bizim kadar keyif alırsınız. 
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ÇEMBER, POLİSİYENİN KOLAY TUTMAYACAĞI SÖYLENEN YERLİ EKRANDA İLK 
BÖLÜMDEN İTİBAREN ÇOK SEVİLDİ. YENİ BİR ALTI BÖLÜM DAHA SİPARİŞ EDİLDİ. 
BEKLİYOR MUYDUNUZ BUNU? 

Çember yapısı itibarıyla birçok yapımdan ayrılan özel bir proje. 
Elbette polisiyenin riskleri olduğunu bilmemize rağmen, bu janrın 
ilk başarı hikâyesi Kanıt ile en büyük aşamayı kaydetmiştik. Polisiyeyi Kanıt ile sevdi izleyici, hâlâ defalarca tekrarı yayınlanmış 
olsa da reyting listelerinde üst sıralarda oldu hep. Bu yüzden Çember başarısı sürpriz olmadı. Star TV yöneticilerinin cesur ve yeni 
işler deneme konusundaki öncü tavırları yadsınamaz. Yeni sezona 
da bu motivasyonla hazırlanıyoruz, önyargılardan kurtulduğumuz- 
da başarılı olunabileceğinin ispatıdır Çember... 


ÇEMBER'İN İZLEYİCİYLE BULUŞMA SÜRECİ BİRAZ KARIŞIK OLDU. ÖNCE FİLM GİBİ 
Mİ DÜŞÜNÜLDÜ, SONRA DİZİ OLMASINA NASIL KARAR VERİLDİ, BU SÜRECİ BİRAZ 
DİNLEYEBİLİR MİYİZ? 

Star TV'ye daha önce hiç yapılmamış TV filmlerinden oluşan bir 
polisiye kuşağı yapmayı önerdim. Onlara da ilginç geldi ve TV 
filmleri diye yola çıktık. Fakat Çember yavaş yavaş bir fenomen 
kitle yaratıyor kendisine ve bu da kanalı cesaretlendirdi. Şimdilik 
bir 6 bölüm daha devamını istediler, yavaş yavaş bu iş diziye gider 
mi hep beraber göreceğiz... 

Çember her ne kadar TV filmleri formatında üretiliyor olsa da 
bütçesi, bölüm oyuncularının başarılı ve iyi oyunculardan seçilmesiyle rekabette yerini aldı. Yan kadro bütçelerinden tutun da ekibi, 
mekânları ve senaryosuyla her bölüm bir prime time filmi. 
Zorlayan tarafları da var elbette. Örneğin her filmde 90 dakika bir 
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olaya yoğunlaşmak zorundayız. Bunun bir prodüksiyon zorluğu 
var, her bölüm yeni mekânlar, yeni oyuncular, yeni hazırlıklar 
gerektiriyor. Diğer taraftan reytingde zorlandığımız noktaysa süresi. Biz 90 dakika bant teslim ederken, 130 dakikalık diziler, son 
dilimde reytingini yükselterek bizi zorlayabiliyor. Buna rağmen 
tempodan ödün vermiyoruz. 


CAST'IN OLUŞMA AŞAMASI NASIL OLDU? ROLLER NASIL DÜŞÜNÜLDÜ, NASIL 
DAĞITILDI? 

Çember aslında orijinali Kore'de yapılmış bir format, dolayısıyla 
onların “özel ekip”inde bazı karakterleri vardı, oradan yola çıktık. 
Tabii ki Türkiye'ye adapte ederken bu karakterlerden bazılarını değiştirdik. Bu karakterleri en iyi yansıtacak isimlerle çalıştık. 
Uzun senelerdir bu işi yapan biri olarak söyleyebilirim ki; burada 
gerçekten oyuncular arasında çok iyi bir sinerji yakalandı. Elbette 
bu da seyirciye yansıyor... 

Yazarlarımız İbrahim ve Gözde de Türkiye'ye adapte ederken 
dizinin evrenini çok doğru oluşturdu. Her bölümde yer alan 
tecrübeli oyunculardan oluşan castımız da Çember'i bir adım 
öteye taşıdı... 


ÇEMBER'İN YENİ BÖLÜMLERİ TÜRKİYE VE DÜNYANIN GÜNCEL POLİTİK GÜNDEMİNE 
DOKUNACAK MI? POLİTİK POLİSİYE UNSURLARI GÖREBİLİR MİYİZ DİZİDE YOKSA 
UZAK DURMAYI MI TERCİH EDİYORSUNUZ? 

Her ne kadar farklı yelpazede olayları işlesek de elbette ülke gündemine paralel ilerlediğimiz bölümlerimiz olacak. Örneğin yeni 
sezonda başlayacak ilk filmin konusu Suriyeli göçmenlerin dramı 
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üzerine. Bize ait duyguları ön planda tutarak 
seçiyoruz konularımızı. 


PEKİ, REYTİNGLERİ GÖRDÜKTEN SONRA, KEŞKE SİNE- 
MADA GÖSTERİLSEYDİ DİYE DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ YOKSA 
EKRAN VE PERDE DİNAMİKLERİ AÇISINDAN OLMASI 
GEREKEN YERDE Mİ GÖRÜYORSUNUZ ŞU AN? 
Çember tamamen TV için tasarlanmış bir 
proje. Bir gün perdeye aktaracak olursak 
ayrı bir formatta yorumlanacaktır. Elbette 
sinemada da bu tip aksiyon hikâyelerinin 
karşılığı olduğunu düşünüyorum. 


YENİ SEZONDA EN DİKKAT ÇEKİCİ YENİLİKLER NELER 
OLACAK PEKİ? 

Yeni sezonda bir sürprizimiz olduğunu söyleyebilirim, yeni bir komiser geliyor Çember 
ekibine. Belki de fenomen olacak, heyecan 
verici bir karakter. 


ÇEMBER'İN ŞU AN YURTDIŞINA ERİŞİMİ NE DURUMDA? 
İLERİDE SINIR ÖTESİNE SATILMASI SÖZKONUSU OLUR 
MU? 

Biz Kore'den bir formatı beğendik ve 
yerelleştirdik. Kore'deki formattan yola 
çıkmamıza rağmen oradaki bölümler dışında 
kendi hikâyelerimizi de oluşturduk ve 
oluşturmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla 
işlediğimiz konuların hepsi evrensel konular. 
Bizim yorumumuzla bu bölümler, Türkiye 
dışındaki pazarda da yerini bulacaktır. 


ŞUAN İÇİN YAKLAŞIK DA OLSA BİR YAYIN TARİHİ VAR 
MI YENİ BÖLÜMLER İÇİN? 
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Eylül ayının ortasında planlanan bir yayın 
takvimimiz var. Şimdiden fanatik izleyici 
bekliyor yeni serinin devam filmlerini. 


YAPTIĞINIZ İŞLERİN BİRCOĞUNDA, UCUNDAN DA 
OLSA POLİSİYE UNSURLAR YER ALIYOR. ABDULLAH 
OĞUZ'UN POLİSİYE TÜRÜNE YAKINLIĞI NEREDEN 
GELİYOR? 

Aslında özellikle polisiyeye yakın değiliz. 
ANS'nin geçmişine baktığınızda ilk soap 
opera, ilk sitcom, Asmalı Konak gibi ilklere 
imzasını atan büyük bir drama, bu çatı altından çıkan projeler. Bunları incelediğiniz de 
göreceksiniz ki kendi janrlarında hepsi birer 
“ilk”. Demek ki bir şekilde seyircide bir 
talep varsa biz de onu karşılamaya çalışıyoruz. Polisiye de böyle bir tür. Kanı?'ta da 
izleyicinin polisiye ihtiyacına cevap verdik. 
Yarışmalarda da aynı durum sözkonusuydu. 
90'larda 2 senede 17 yarışma programı yapmıştık. İleride piyasada birtakım yapımlara 
ihtiyaç olduğunu hissettiğimizde, her türlü 
projeye varız... 


KLİŞELEŞEN, KISIRLAŞAN YERLİ DİZİ SEKTÖRÜNDE 
POLİSİYE VE ONA YAKIN TÜRLERİ BİR IŞIK OLARAK 
DEĞERLENDİREBİLİR MİYİZ SİZCEP ÖZELLİKLE 
GEÇEN SEZONA DAMGA VURAN VATANIM SENSİN 
VE İÇERDE'NİN DE POLİSİYE İÇERİKLİ OLMASINI 
DÜŞÜNÜRSEK... 

Maalesef üçüncü sayfa haberlerinin tavan 
yaptığı, kadına şiddetin, çocuk istismarının üst noktada olduğu bir ülkede 
yaşıyoruz. Müge Anlı'nın gündüz kuşağı 


programındaki yadsınamaz başarısını 

da reytinglerde görüyoruz. Dolayısıyla 
halkımız polisiyeye çok yatkın aslında. Bu, 
dünyanın her yerinde de böyle diyebilirim. 
Şu an ABD televizyonlarına baktığınızda 
yayınlanan dizilerin yarısı kriminal diziler. 
Bütün dünyada polisiyeye büyük bir ilgi 
var. Bence burada önemli olan hikâyeleri 
“bizden”, karakterleri “içimizden biri” 
yapmak. Bu şekilde izleyicide karşılığını 
bulacaktır. Mesela çok enteresan bir istatistik var Türkiye adına, polisiye hikâyelerimizden çıkardığımız bir istatistik; polisiye 
dizilerimizi seyreden birinci sıradaki kitle 
“çalışan kadın”. Bu da kadınların polisiyeye daha yatkın olduğunu gösteriyor. Kadınlar her zaman daha detaycı ve hikâyenin 
içine dalıp çözmeye çalışıyorlar. 


KARİYERİNİZE ŞÖYLE BİR BAKTIĞIMIZDA ASLINDA 
HEP ANA AKIMIN İÇİNDE OLAN AMA YORUM FARKIY. 
LA ÖZGÜN YERLERDE DURAN İŞLERDE YER ALDIĞI- 
NIZI GÖRÜYORUZ. BİR YANIYLA YERLİ AMA KÜRESEL 
ÖRNEKLERİ DE GÖZDEN KAÇIRMAMIŞ YORUMLAR. BU 
AÇIDAN YAPIMCI VE YÖNETMEN OLARAK TARZINIZI, 
ZAMAN İÇİNDEKİ GELİŞİMİYLE NASIL ANLATIRSINIZ? 
Bunları duymak çok güzel. “Yenilenmek 

ve gözden kaçırmamak”, “iyi yapımcı, iyi 
yönetmen” sıfatlarından daha keyif verici. 
Ben geçmişimde, dönemin en büyük bütçeli 
reklam filmlerinden kliplere, TV formatlarına, sitcomlara, büyük dramalara ve 
sinemaya sektörün her kategorisinde yer 
aldım. Bunun bir “bilgi” değeri var. Örneğin 


Fremantle gibi bir dünya deviyle ortaklık 
yapmaktan festival filmlerine veya sektöre 
öncülük etmiş dramalara kadar her kategoriyi sığdırdım arşivime. ANS de sanırım 
bünyesinde bu kadar farklı iş kategorisinde 
iş yapmış tek şirkettir. Günümüzde format, 
drama veya sinema filmi yapan yapım 
şirketlerinin her biri birbirinden ayrılıyor. 
Ben bu ayrımı yaşamadım, benim için 
içerik her zaman ön planda oldu. İzleyicinin 
tercihini hep bir adım önden yakalamaya 
çalıştım. Çok öğrendim, çok öğrettim. Belki 
de şu an Türkiye'deki TV-Sinema sektörünün yarısı ANS çıkışlıdır. 


SON DÖNEM TARİHİ DİZİLERİN İLK ÖRNEKLERİNDEN 
BİRİNİ, BİR ZAMANLAR OSMANLI'YI YÖNETTİNİZ. 


MUHTEŞEM YÜZYILLA YÜKSELEN BU TARİHİ DİZİ FUR- 


YASI, BİRÇOĞU DÖNEMİN POLİTİK İKLİMİNE UYGUN 
İÇERİKLERLE SÜRÜYOR. NASIL BULUYORSUNUZ BU 
ÖRNEKLERİ? 

Tarihi dizilerle ilgili Türkiye'deki problem, bunların bir kurmaca drama olarak 
algılanamaması. Böyle bir iş yaptığınızda 
bir sürü eleştiriye maruz kalıyorsunuz. 
Bu da yorucu bir süreç çünkü insanlar ve 
eleştirmenler genelde bunun bir drama 
olduğunu unutup gerçekliği üzerinden 
eleştiri yapıyorlar. O zaman dramatik 
özgürlük kısıtlanıyor; özellikle bu dizilerin hamasi durumundan dolayı riskleri 
artıyor. Bu riskleri göze alıp yapmak 
yayıncı kuruluşların talepleriyle alakalı 
diye düşünüyorum. 


ÇEMBER HARİCİNDE YAKIN VADEDE PROJELE- 
RİNİZ VAR MI? SİNEMA İÇİN ÖZELLİKLE MERAK 
EDİYORUM. 

Mayıs 2018'de Urfada geçen bir film 
yapacağım, kendi hikâyemi çekeceğim. 
Detaylar bende saklı. Bunun dışında 
sezona birden fazla dizi ve filmle girmek 
için hazırlığımız devam ediyor. 

Bütün bu işlerde en büyük avantajım 
yapımcı kimliği dışında yönetmen 
kimliğine de sahip olmak. Bir yapımcının 
hem yönetmen hem de yapımcı olması 
ve o dünyayı kurarken belki de başka 
birine ihtiyacı olmaması bence çok büyük 
avantaj. Hem yapım şirketi olarak hayal 
ettiğimiz dünyayı kuruyorum hem de işi 
teslim ettiğimizde bunu devam ettirecek 
nitelikli yönetmenlerle çalışıyoruz. Elbette 
yönetmenlik yaparken tüm yapım detayları başta oğlum Evren Oğuz olmak üzere 
tecrübeli bir ekibin yönetiminde ilerliyor. 


DİJİTAL TV PLATFORMLARINI TÜRKİYE ÖZELİNDE 
ÜMİT VERİCİ BULUYOR MUSUNUZ? HIZLI BİR Gİ- 
RİŞ YAPILDI AMA HENÜZ YETERLİ HACME ULAŞMIŞ 
DEĞİL. GEREK TV REKABETİ, GEREK SİNEMAYI 
ETKİLEMESİ AÇISINDAN NASIL YORUMLARSINIZ? 
Elbette tüm girişimler sektör için umut 
verici, fakat ben hâlâ sinema kültürünün 
başka bir sosyalleşme platformu olduğuna inanırım. İnsanların sinemaya gidip, 
patlamış mısır alıp başka bir dünyaya 
kendilerini teslim etmeleri çok başka bir 
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HER FİLMDE 90 DAKİKA 

BİR OLAYA YOGUNLAŞMAK 
ZORUNDAYIZ. BUNUN BİR 
PRODÜKSİYON ZORLUĞU VAR, 
HER BÖLÜM YENİ MEKÂNLAR, 
YENİ OYUNCULAR, YENİ 
HAZIRLIKLAR GEREKTİRİYOR. 
DİGER TARAFTAN REYTİNGDE 
ZORLANDIGIMIZ NOKTAYSA 
SÜRESİ. BİZ 90 DAKİKA 

BANT TESLİM EDERKEN, 130 
DAKİKALIK DİZİLER, SON DİLİMDE 
REYTİNGİNİ YÜKSELTEREK BİZİ 
ZORLAYABİLİYOR. BUNA RAGMEN 
TEMPODAN ÖDÜN VERMİYORUZ. 
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İLERİDE DİJİTAL PLATFORMLAR İÇİN BİR PROJE 
YAPMAK İSTER MİSİNİZ? 

Düşündüğümüz projeler var ve bence 
Türkiye'de dijital platformun evrimi 
için birkaç sene daha gerekiyor. 


90'LAR TÜRKÇE POPUNUN ÇOK İNCELİKLİ VE 
BİRÇOĞUNUN KALİTESİ BUGÜN YAKALANA- 
MAYAN KLİPLERİ DE SİZİN ELİNİZDEN ÇIKTI. 
BUGÜN KLİP YÖNETMENLİĞİNE DEVAM EDİYOR 
MUSUNUZ? 

Teşekkür ederim. Kliplerim de aslında 
benim için birer kısa film, daha kısa sürede bir hikâye anlatmak için bir arena. 
Klipleri asla küçümsemiyorum; klipler 
hayal gücünü o kadar genişletiyor ki bir 
antrenman olarak bakıyorum. En son, 
yakın dostum Timuçin Esen için bir 
klip çekmiştim fakat şu an planlarım 
arasında klip çekmek maalesef yok. 


TÜRKİYE'DE BİR DİZİ KÜLTÜRÜ DERGİSİ OLMASI- 
NI NASIL YORUMLARSINIZ? 

Dünyanın en büyük dizi sektörlerinden 
biri Türkiye'de, gerek yerel gerekse global olarak en üst sıralardayız. Umarım 
bu başarılı platformunuz dünya çapın- 
da Türk yapımlarının takip edildiği bir 
yer haline gelir. 


GÜNCEL YERLİ VE YABANCI DİZİLERİ TAKİP EDE- 
BİLİYOR MUSUNUZ? NELERİ BEĞENİYORSUNUZ 
SON ZAMANLARDA? 

Designated Survivor ve The Affair... 
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GÖZDE YILMAZ-İBRAHİM ALTUN 


“NE KADAR İYİ BİR 
SENARYO YAZARSANIZ 
YAZIN, ARKANIZDA 
İYİ BİR EKİP YOKSA 
YAZDIĞINIZ SENARYO 
BİR TOMAR KÂĞITTAN 
ÖTEYE GEÇEMEZ.” 


JA episona 


DİZİ, TÜRKİYE İZLEYİCİSİNDEN TÜR İTİBARIYLA 
BEKLENMEYEN BİR OLUMLU DÖNÜŞ ALDI. BAŞARININ 
SÜREKLİLİĞİ AÇISINDAN BİR ALTI BÖLÜMÜN DAHA 
YAZILACAK OLMASI SİZİ NASIL HİSSETTİRİYOR? 
MUTLULUĞUN YANINDA KAYGI DA VAR MI? 

İ.A: Açıkçası ilk bölümün ham görüntülerini ilk izlediğimde projenin beğenileceğini 
ve devam edeceğini hissetmiştim; hatta 
emindim diyebilirim. O kadar ki 2. sezon 
için muhtemel öyküler tasarlamaya başlamıştım bile. Ama tabii ki bir tedirginlik her 
zaman vardı. İlk 6 bölümü çektikten sonra 
çeşitli nedenlerle yayına girmek için 5 ay 
beklemek zorunda kaldık. Dizi yayınlandığında ben de yabancı bir gözle seyrettim 
ve içimden, “Tamam, devam eder bu iş, 
dedim. Elbette ki kaygılar da var. Seyirci 
Çember'i çok sevdi ve belli bir fan kitlesi 
oluştu sanırım. Çıta yükseldi ve bunun altına düşmek elbette ki zaman zaman kaygı 
veriyor. Ama şunu biliyorum; iyi bir ekip 
olduk. Oyuncu kadrosu çok iyi, kamera 
arkasındaki arkadaşlar da büyük bir özveriyle çalışıyor. Bunu bilmek bana çok büyük 
bir güç veriyor. Ne kadar iyi bir senaryo 


yazarsanız yazın, arkanızda iyi bir ekip 
yoksa yazdığınız senaryo bir tomar kâğıttan 
öteye geçemez. Bu anlamda başta Abdullah 
Oğuz, ANS, Star T'V ve bütün ekibe teşekkür ve tebriklerimi sunmak isterim. 

G.Y: Ben Kanıt dizisinden beri ANS ile 
çalışıyorum. O iş de tür itibarıyla çok 
farklıydı, riskliydi ama şu an sayamadıgım tekrarları bile iyi reytingler alıyor. O 
yüzden Çember daha fikir aşamasındayken 
bile seyircinin bu işi seveceğini biliyordum. 
Mutluyuz tabii ki hem yapım ekibi hem 
yazar ekibi olarak... İş iyi olunca her filmde 
beklenti artıyor. O beklentiler de ufak bir 
kaygı yaratmıyor değil ama hallederiz. 
Çember “90 dakikalık” sıradışı polisiye 
filmler serisi olarak geçiyor ama inanın, 
her filmi sanki sinemaya çıkacakmış gibi 
büyük bir özveriyle hazırlıyoruz. Kâğıt 
üstünde, yapım aşamasında, çekimde, post 
prodüksiyonda ekibimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. O yüzden her zaman cesur 
işleri ortaya koyan yapımcı ve yönetmeniz 
Abdullah Oğuz'a, ekibimize, bu cesur işin 
sonuna kadar arkasında duran Star TV 


ekibine ve beni bu iş için yüreklendiren, aynı zamanda yapımcımız 
olan Evren Oğuz'a teşekkür ederim. 


GÖZDE YILMAZ ÇEŞİTLİ DİZİLERDE SENARYO YAZMIŞ, BİR DE BİR KİTAP YAZMAKTA 
OLAN BİR İSİM. İBRAHİM ALTUN İSE SICAK FİLMİNİN SENARYOSUNUN YANI SIRA 
BEŞ ROMANI OLAN BİR YAZAR. EDEBİ YÖNÜNÜZ ÇEMBER'İN YAZIMINI NASIL 
ETKİLİYOR? 

İ.A: Bir kere şunu açıkça koyalım. Senaryo ve edebiyat bambaşka şeyler. Senaryo başlı başına bir eser değildir. Sinemaya ya da 
televizyon sektörüne hizmet etmesi için tasarlanmıştır. Her roman 
yazan senaryo da yazabilir diye bir şey kesinlikle yok. Senaryo ne 
kadar az edebi olursa o kadar iyidir. Bunun farkına vardıktan sonra 
zaten edebi yönünüz ve yazı deneyiminiz ister istemez işin içine 
giriyor. Konu seçiminden senaryonun kurgusuna kadar pek çok 
şeyi edebi bilginiz ve hislerinizle yeniden düzenleyebilirsiniz. Ama 
birinci kuralı asla unutmamak lazım... Senaryo edebiyat yapma yeri 
değildir. 

G.Y: İbrahime sonuna kadar katılıyorum. Senaryo gerçekten 
bambaşka bir şey. Kitap yazarken özgürsünüz, sayfalar sizin... Senaryoda belli kurallar var. Örneğin karakterinizin karşıdan karşıya 
geçmesini yazarken bile iki türde çok büyük farklar var. Edebiyat 
yapıyorsanız o karşıdan karşıya geçme, betimlemelerinizle dört 
sayfa bile olabilir ama senaryo da bir satırlık cümleden ibaret. 


YAKIN GEÇMİŞE DEK POLİSİYE TÜRÜ HEM TV'DE, HEM EDEBİYATTA ÜMİT VAAT 
ETMİYOR GİBİ DEĞERLENDİRİLİYORDU. OYSA ŞİMDİ HER İKİ MECRADA DA BARİZ 
BİR YÜKSELİŞ VAR. CEMBER'İ GÜNCEL KONJONKTÜR İCİNDE NEREYE YERLEŞTİRİR. 
SİNİZ? YERLİ İZLEYİCİYE, TÜRDEŞLERİNDE OLMAYAN NE VAAT EDİYOR? 

İ.A: Polisiye hikâyeler her zaman ilgi çekmiştir. Amaç merak ettirmek ve izleyiciyi işin içine çekebilmekse bunu en iyi başaran daima 
okuru ya da izleyiciyi etkilemiş demektir. Bir aşk filmi izlerken 
seyircinin kapıldığı ruh haliyle polisiye izleyen seyircinin ruh halini düşünün. Aşk filmi izlerken tamamen pasif izleyici konumundasınızdır. Hikâyeye teslim olur, ne verilirse kabul edersiniz. Oysa 
polisiye izlerken beyin daha aktiftir, katili bulmak için yanıp duran 


Insanlara boş şeyler 
izletmek istemiyoruz. 
“Bakın ülkemizde 
neler var? Halının 
alana süpürmeyin 
bu sorunları, 
farkında olun ve bir 
şeyler yapın?!” diye 
seyircimize mesaj 
vermeye çalışıyoruz 
aslında ve bu yüzden 
sosyal sorumluluk 
projesi olarak da 
görüyorum Çemberi. 
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birisi vardır ekran başında... Bu dinamiği bir şekilde yakalamak 
lazım. Çember'in farkıysa güncel olmakla birlikte içten, samimi ve 
yaratıcı bir proje olmasında yatıyor. 

G.Y: Bu yükseliş beni mutlu ediyor. Ülkemizde TV ve sinemanın 
artık farklı türlere daha açık olması gerektiğini düşünüyorum ve 
gerçekten son dönemlerde cesur ve yaratıcı işler çıkmaya başladı. 
Biz Çember'de seyirciyle katil kim oynuyoruz. TV'nin başında 
öylece zaman harcamasını istemiyoruz. Merak etsin, açıklarımızı 
yakalasın, ekipteki polislerimizle beraber hareket etsin, “Ben olsaydım şu ipucunun peşinden giderdim,” desin istiyoruz. Türdeşlerinden farkı bu bence... 


POLİSİYE EDEBİYATLA ARANIZ NASIL? POLİSİYE OKURU MUSUNUZ, OKUDUĞUNUZ 
ESERLER SENARYOYU ETKİLİYOR MU? 

İ.A: Lise yıllarımda Agatha Christie okurdum ve her seferinde 

de çok sıkılırdım. Ama polisiye okumak için yanıp tutuşmuyordum. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını okuduğumda aslında 
hayatın da bir tür polisiye roman havasında geçtiğini düşünmeye 
başlamıştım. Her işte bir suçlu mutlaka vardır... 

G.Y: Ben çok hatırlamıyorum ama ailemin anlattığına göre beş 
yaşındayken Agatha Christie'nin Roger Ackroyd Cinayeti kitabını 
okuyormuşum kardeşime. O yaşımdan belliymiş anlayacağınız. Sonrasında da tercihlerim hep polisiye, gerilim ve fantastik 
tarzda kitaplardan yana gitti. Senaryoları tabii ki etkiliyor. Direkt 
şu şudur diyemem ama mutlaka bilinçaltımdan çıkıp kâğıda 
dökülüyordur. 


SENARYOYU HAZIRLARKEN ŞAŞIRTMACA UNSURUYLA BİRLİKTE EN ÇOK NELERE 
ÖNEM VERİYORSUNUZ? 

İ.A: Şaşırtmacalar, ters köşeler bu işin olmazsa olmazı ama bu 

işin başarılı olmasındaki diğer bir etken de mizah ve aşk... Merak 
*Mizah * Aşk — Çember... Sanırım formül bu. 

G.Y: İbrahim'in söylediği formül tamamen doğru. Bu formüle ek 
olarak benim eklemek istediğim; Merak*Mizah* Aşk*-Katil Kim — 
Çember... 
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HENÜZ İLK BÖLÜMDEN ÇOCUK İSTİSMARI VE ENSEST GİBİ TÜRKİYE EKRANI İÇİN 
RİSKLİ KONULAR İŞLENDİ Kİ CESUR BİR HAREKET. KONULARI SEÇERKEN ÖNCELİK- 
LERİNİZ NELER OLUYOR? 

İ.A: Kabul etmek lazım ki Türkiye 20 sene öncesine nazaran çok 
daha muhafazakâr bir ülke oldu. Bunu en iyi televizyonda görebiliriz. RTÜK kurallarıyla düşünmek zorundasınız. Tabii ki bu durum 
yaratıcılığı büyük ölçüde etkiliyor. Ama bazı toplumsal yaralar 
var ki bunlara da değinmek lazım. İlk bölüm için riskli olmasına 
rağmen hikâyenin gücüne güvenerek çocuk istismarı konusuna 
değindik... 2. bölümdeyse bir çeşit toplumsal duyarsızlık temasını 
ele aldık ki buna benzer çok hikâye üretebiliriz. Maalesef ülkemiz 
bu alanda çok elverişli bir ülke ve pek çok hikâye saklı. 

G.Y: İnsanlara boş şeyler izletmek istemiyoruz. “Bakın, ülkemizde 
neler var! Halının altına süpürmeyin bu sorunları, farkında olun 
ve bir şeyler yapın!” diye seyircimize mesaj vermeye çalışıyoruz 
aslında ve bu yüzden sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyorum Çember'i. Tabii ki RTÜK denen bir kontrol mekanizması 
var. Yaratıcılığımızı ciddi anlamda tam istediğimiz gibi kâğıda 
dökmemize engel oluyor ama her şeye rağmen bize sunulan T'V 
kuralları çerçevesinde toplumsal sorunları deşmeye çalışıyoruz ve 
dünyada yaşanan olaylardan esinleniyoruz. 


İLK BÖLÜMDE İKİZ KARDEŞ MOTİFİ KULLANILMIŞ Kİ MODERN POLİSİYE LİTE- 
RATÜRÜNÜN DOKUNMAKTAN BİRAZ İMTİNA ETTİĞİ MOTİFTİR. BU KONUDA HİÇ 
ÇEKİNCENİZ OLDU MU? 

İ.A: Tam tersi ikiz kardeş hikâyeleri benim hep ilgimi çeker. 

G.Y: En sevdiğimiz hikâyelerden biri. Hatta birkaç ay önce tür olarak farklı olsa da yine ikiz hikâyesi üzerine bir proje çalışıyorduk 
İbrahim'le... 


YERLİ POLİSİYELERDE VEYA POLİSİYEYE YAKIN İŞLERDE GENELDE HEP TEK VE SAR- 
SILMAZ, ÇOĞUNLUKLA ERKEK BİR KAHRAMAN ETRAFINDAKİ OLAYLARI İZLEDİK. 
FEODAL KALINTILAR, KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ GİBİ UNSURLAR SÖZKONUSU. 
FAKAT ÇEMBER BUNLARIN TAM TERSİ. BU BİLİNÇLİ BİR TERCİH Mİ? 

İ.A: Çember yapı olarak tek bir kahramandan çok, “ekip ruhu” 
üzerine kurulu bir proje. Farklı dört polis, ayrı davalar üzerinde 
çalışırken bir araya geliyorlar. Onları bir araya getiren ve bir arada 
tutan şey ortada bir cinayetin olması. Dört polisimizin de farklı 
özellikleri var ve bu özellikler bir araya gelince büyük bir güç oluyor. Ayrıca her karakterin ayrı bir öyküsü var. Bölümler ilerledikçe 
karakterlerin özel hikâyelerine daha çok yer vereceğiz bu sezon. 


Jb episoD3 


Ayşe karakteri kadın olması nedeniyle diğer karakterlerden kolayca 
ayrılıyor. Mantığın yanı sıra hisleriyle gerçeği arıyor ve genellikle 
de sonunda hep haklı çıkıyor. Ayşe'nin bir polis ve kadın olarak duruşu ve olaylara bakışı aslında bir anlamda hikâyenin bütün olarak 
genel aksını da belirliyor. Ayşe ne kadar güçlü olursa yan hikâyeler de ona göre daha tutarlı olabiliyor. Bana göre Ayşe karakteri 
hikâyedeki gizli başkarakter. Hem çok aykırı hem de son derece 
sıradan bir ev kızı havasında olması gerekiyordu. Adı da bu yüzden 
Ayşe diye kaldı. Pelin Akil bu işi hem oyuncu olarak hem de kadın 
olarak çok güzel kotardı. 

G.Y: Ayşe, yazması çok zevkli olan bir karakter. Onun olaylar 
karşısındaki güçlü duruşunun yanı sıra bazen de küçük bir kız çocuğuna dönüşmesini çok seviyorum. Pelin Akil gerçekten yazarken 
hayal ettiğimiz Ayşe'yi bize verdi. Yeni altı bölümde Ayşe'yle alakalı 
büyük sürprizlerimiz olacak. 


PEKİ BUNU YAPARKEN , “YA, TÜRKİYE'DE BÖYLE POLİSLER, BÖYLE OLAYLAR MI 
VAR?” GİBİ KLİŞE ELEŞTİRİLER ALABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? 

G.Y: Düşündük tabii ama açıkçası kafamızı, gelecek olumsuz eleştirilerden çok hep nasıl daha iyi bir iş yapabilirize yorduk. Çember 
aslında memleketimizin mevcut hukuki mevzuatından bağımsız 
işliyor. Türkiye gibi bir ülkede hukuk da kanunlar da akşamdan 
sabaha değişebiliyor. Bunu çok da merkez almadık. Amaç evrensel 
temalar çevresinde ilginç hikâyeler bulmak ve bunu bir yapboz gibi 
kurgulayarak seyirciyi merak ettirmek. 


YENİ 6 BÖLÜM DAHA GELİYOR. BU BÖLÜMLERDE İLK 6 BÖLÜME GÖRE NELER 
DEĞİŞECEK? 

İ.A: Ana kadroda bir değişiklik olacak ve ekibe yeni bir polis dahil 
olacak. Çok riskli bir durum ama şartlar ne yazık ki bunu gerektirdiği için yeni sezonun ilk bölümünü aramıza katılacak olan bu 
yeni karaktere göre kurduk. Ve tabii yine her bölümde esrarengiz 
cinayetler olmaya devam edecek. 

G.Y: Yeni komiserimizi çok seviyorum. Farklı ama bir o kadar da 
bizden oldu. Yeni altının ilk bölümü ciddi anlamda büyük bir toplumsal sorunu işlediğimiz ve sevdiğimiz bir bölüm oldu. Gerçekten 
büyük bir sinema filmi dahi olabilirdi. 


SON DÖNEM POLİSİYELERİNDE EN BAŞARILI İŞLER NİSPETEN KARANLIK, İNSAN DO- 
GASINI, GÜNÜN MEDENİYETİNİ SORGULAYAN ÖRNEKLERDEN ÇIKIYOR. ÇEMBER'IN 
GELECEK BÖLÜMLERİ ICIN SENARYO DA BÖYLE BİR YÖNE GİDEBİLİR MI? 


İ.A: Karanlık bir iş yazmak istemiyoruz. Bir cinayetin çevresinde delil toplarken, şaşırtan ve ne olacak diye merak ettiren, seyirciyi düşündürürken zaman zaman da gülümseten 
hikâyeler yazmak istiyoruz. 

G.Y: TV'de karanlık bir iş izletmek çok zor. Biz gerçekten 

90 dakikanın sonunda “vay be” dedirtebileceğimiz bir iş 
yapmanın peşindeyiz ve bunu başardığımıza inanıyorum. 


ANA AKIM EKRANLARINDAKİ MALUM SANSÜR MEKANİZMASI SİZİ ETKİLEDİ 
Mİ BUGÜNE DEK, BUNDAN SONRA ETKİLER GİBİ BİR KAYGINIZ VAR MI? 
İ.A: Roman yazarken farklı ama televizyonda çok enteresan 
olacağını düşündüğümüz bir sürü konu var işlemek istediğimiz ama sansüre takılacağını bildiğimiz için elimizin tersiyle 
itmek zorundayız. Bu mevzulara girmek boşa kürek çekmek 
olacak. O yüzden yaratıcılığı kısıtlasa da daha orta yollu 
hikâyeler üzerinden bir şeyler anlatmak zorundayız. Ama 
yaratıcı olmak her şartta gerekiyor. İş daha zorlaşıyor yani. 
Çember dizisinin senaristleri son dönem polisiyelerden 
neleri çok sevdi, hangilerini önerir? 

İ.A: Son dönemde, Mentalist ve Bones adlı iki dizi izliyorum fırsat buldukça. Ama benim için 80'lerin polisiyeleri 
her zaman baş köşede. Mc Millen ve Karısı, Colombo ve 

ekip ruhunu en iyi yansıtan Charlie'nin Melekleri benim en 
sevdiklerim olmuştur hep. 

G.Y: 72 tane dizi takip ediyorum bu soru çok zor benim 
için... Mentalist zaten çok sevdiğim bir işti. Patrick Jane gibi 
bir karakteri yazmayı çok isterdim. Trwe Detective, Luther, 
Criminal Minds, 24, K2... Çok var gerçekten ama en aklımda 
kalanlar bunlar. Şu sıralar hem polisiye hem fantastik olan 
Gotham dizisine takılmış durumdayım. 


BİZ AYNI ZAMANDA POLİSİYE DERGİ 221B'Yİ DE YAYIMLAYAN MYLOS 
YAYIN GRUBU'NUN BİR PARÇASIYIZ. TÜRKİYE ŞARTLARINDA HEM DİZİ 
DERGİSİ HEM DE BİR POLİSİYE DERGİNİN ÇIKMASINI NASIL YORUMLAR- 
SINIZ? 

İ.A: Bunu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Polisiye derginizi hemen alacağım. Bence son derece değişik bir dergi konsepti. 
İçinde neler olduğunu şimdiden merak etmeye başladım. 
G.Y: Ben derginizi takip ediyorum. Minik polisiye hikâyelerin yer aldığı bir köşede olmak isterdim. Konsept olarak çok 
ilgi çekici ve aslında cesur bir iş. 


MÜM 


Ülkemizde TV ve 
sinemanın artık farklı 
türlere daha açık 
olması gerektiğini 
düşünüyorum ve 
gerçekten son 
dönemlerde cesur 

ve yaratıcı işler 
çıkmaya başladı. Biz 
Çemberde seyirciyle 
katil kim oynuyoruz. 
TW'nin başında öylece 
zaman harcamasını 
istemiyoruz. Merak 
etsin, açıklarımızı 
yakalasın. ekipteki 
polislerimizle beraber 
hareket etsin. “Ben 
olsaydım şu ipucunun 
peşinden giderdim.” 
desin istiyoruz. 
Türdeşlerinden farkı 
bu bence... 
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